TİR 


AĞUŞ 


200 


FİYATI 1.000.000 TL sayı; 55 


Eti Form ilkbahar-yaz / “Bir yaz gecesi” 


Yeni Ek tar 
Çildota Lop li 


CNBC- 


www.cnbce.com 


EİENYAKİSİ; vd ün mean as ei la 10 
a 1 NİN NE 12 
DÜNYA SİNEMASI ................ 20 
KOMEDİ FİLMLERİ ................. 22 
USTALARA SAYĞI mese kes 24 
GİŞE MİLLERİ, sus mek gra üm ei 26 
MACERA FİLMLERİ ................ 28 
İKİFİLMBİRDEN .................. 30 
PRONONR ng iiei e aaa aza Bae 34 
İİ e a gü m ai 2 el e 36 
MALCOLMİNTHEMIDDLE ........... 40 
ERASİBİN nasi bilg Ain yan öm 41 
THEKINGOFOUEENS .............. 42 
SERUBS: ses sivansk amaa se 44 
GOUĞLINGİ va iran sani 45 
| çi e 46 
BOOM sin di ğe e ai ed 48 
ERİ unaredamıssmui ds ran me 50 
WENOUTA TRACE asma vi mas semi 52 
BİRİN 5 la gl 5 en 54 
NGEİL sie se lü minlitea Ge 55 
TİE SİMESONSİ ye emer gamma 56 
SOL RARIK saian a ari 58 
ACCORDINGTOJIM ................ 59 
NICKELODEON ÇİZGİDİZİ............ 60 
NOSTALJİ ÇİZGİ DİZİ kesan 61 


GUNCEL eler s3 a pölgam vümi 


sayı 55 ağustos 2004 


sayfa 36 24 Söatlik macera yeniden tğşlıyor. 


E HABER AJANSI REK. ve TİC. A. Ş.'yi temsilen imtiyaz sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Erman YERDELEN 
Genel Müdür: Cem AYDIN e Genel Müdür Yardımcısı: Görkem YAŞAYAN 


Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): Serdar ERBAŞ e Tasarım: Ayhan KOÇ e E-Posta: dergi©cnbce.com 

Katkıda Bulunanlar: Suha ÇALKIVİK, Barbaros DEVECİOĞLU, Gülşah GÜRAY, Emrah KOLUKISA, Sevin OKYAY. 

Satış Koordinatörü: Zeynep Metin DALMAN e Tel: 0 212 335 4436 Faks: 0 212 335 4898 

Yönetim Yeri: Eski Büyükdere Cad. No: 61 USO Center Maslak - İstanbul e Yayın Türü: Aylık Yerel Süreli Yayın 

Renk Ayrımı ve Baskı: Stampa Basım San. Paz. ve Tan. Hiz. A. Ş. Haciahmet Mah. Ebumıza Dergahı Sk. No: 27 34440 
Dolapdere - İstanbul Tel: 0212 235 9895 e Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul, Temmuz 2004 


Ve 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


e 
© 
o 
© 
© 
2 
e 
© 
8 
ii 
po 
w 
G 


İZLEYİCİDEN GELENLER 


Kim bilir bu kaçıncı yazışım 
ama ne edeyim sizi övmeden 
edemiyorum. Her tarafta 
saçma diziler, gereksiz 
haberler, kalitesiz filmler... 
Ama sizde en çok neyi 
seviyorum biliyo musunuz? 
Bi düzeniniz var ...Sizin 
sayenizde çok iyi ingilizce 
konuşuyorum. hemde 14 
yaşında olmama rağmen. 
şimdi bana aç gözlü 
diyebilirsiniz ama walla bu son. 
verdiğiniz posterler harika ama 
eninde sonunda dizilerdeki 
karakterler de biter onlar 
bitince sinema dünyasının ünlü 
isimlerinin posterlerini verir 
misiniz....televizyonumda, 
internetimde, dergimde en 
önemlisi kalbimde tek tv 
kanalısınız not.: lutfen bu 
mailimi dergide yayınlayın 
çünkü arkadaşım sizin mailleri 
yayınladığınıza inanmıyo 
iddaya girdik kaderim sizin 
elinizde 

TÜLİN ERİNÇ 


Nesine iddiaya girmiştiniz? 
Yani ne kazandınız sevgili 
Tülin? Umarım değer. 
İngilizce'nizin gelişmesi çok iyi 
olmuş ama Türkçe'yi de ihmal 
etmeyin. R harfini neden 
kullanmıyo sunuz? Posterler 
konusunda haklısınız, dizi 
karakterlerinde tıkanacağımız 
açık; ama yeni dizilerimiz, yeni 
sürprizlerimiz var, onlar da 
bitince film afişlerine başlarız. 
Kalbinizdeki yerimizi hak 
etmek için çok çalışıyoruz çok. 
GA. 


Teşekkürler Cem Bey 
teşekkürler Görkem Hanım ve 
diğer tüm CNBC-e çalışanları... 
Umarım geç bulduğumuz ve 
göz bebeğimiz olan bu kanalı 
daha uzun yıllar keyifle 
seyretmeye devam ederiz. 
Hemen her dizi, film ve 
programınızı büyük bir zevk ve 
takdirle takip ediyoruz. (Şu 
saçma sapan vampir dizileri 
hariç.) Tüm bu yaptıklarınız 
fazlasıyla yeterli aslında ama 
mümkünse sizden ufak bir 
ricamız daha olacak. 
Türkiye'de büyük ses getiren 
dizilerin kahramanları başta 
olmak üzere ekrana 
getirdiklerinizi buraya yani 
Türkiye'ye getiremez misiniz? 
Mesela Ally McBeal veya Jeff 
(Coupling UK). 

Ne dersiniz hoş olmaz mı ? 


Sizden çok şey istediğimizin 
farkındayız ama sadece bir 
öneri. 

İSMAİL PAKER 


Sayın Paker, 
Görkem ne yazık ki hanım 
değil, kendisi uzun boylu iri bir 
adam. “Selvi boylu al yazmalı 
diyebiliriz. Dizi kahramanlarını 
Türkiye'ye getirmek biraz 
maliyetli bir iş, yoksa Jeff'le 
bira içip sohbet etmek keyifli 
olurdu. Vampir 
kahramanlarımızı sevmediğiniz 
anlaşılıyor; ama David 
Boreanaz'la da gece yarısı 
Beyoğlu'nda yürümek ilginç 
olabilirdi. El şakaları yapar, 
takma vampir dişlerimizi 
göstererek boplaya zıplaya 
dolaşırdık. 

C.A. 


evinizin yeni gözdesi... 


Artık her yer çok güzel olacak. Deco Halı evinize fark, hayatınıza renk katmak için sizinle... 


Göz alıcı renkler, birbirinden çekici tasarımlar, her adımınızda hissedeceğiniz konfor, tarzınıza uygun yüzlerce seçenek... 


Halıda alışkanlıklarınızı değiştirmeye hazır olun. 


DE 


Halıda-Moda 


Boydak 


Sadece iskan) Satış Noktalarında 
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İnanın televizyonumda yerli 
yabancı yaklaşık 700 kanal var 
ve tüm bunların içinde 
izlemeye değer gördüğüm 1 
tek kanal bizimkisi, CNBC-e... 
Sizle tanışmadan önce (ki o 
zaman da Sizi izlemeyi çok 
istiyordum fakat televizyonda 
ne kablo tv, ne de uydu vardı) 
sabah akşam NTV haberleri ve 
NTV'nin diğer programlarını 
izliyordum.. Ki o zamanlar 
favori kanalım NTV idi.. 
Şimdilerde ise haberlerden 
(sayenizde) ne kadar uzak 
kaldığımı fark etmeye 
başladım.. Artık favori CNBCe!! Başka kanal yok ve yine 
sizin sayenizde sabahları 
uyanamama sorunum başladı. 
İnanın Türkiye'ye döndüğümden 
beri son 4 aydır sabah işe 
zamanında geldiğim çok az 
görülür oldu. Sebep? X-Files!, 
ve ardından da tekrarlar... dı, 
artık yeni yayın döneminizde 
Boomtown'a alışmamaya karar 
verdiğim için biraz daha 
rahatladım.. :) Diğerlerini ise 
tekrara bırakmıyorum bile.. Bu 
arada yeni yayın döneminiz de 
oldukça etkileyici. Tebrikler 
MUSTAFA BORUZA 


Sayın Boruza, 

NTVW'ye haklısız etmeyin, 
haberlerden uzak kalmayın. 
Sizden favori listesini 
genişletmenizi NTV ve 
Discovery'i de izlediğiniz 
kanallar arasına 
yerleştirmenizi, NTV Radyo, 
N 101, Radyo Eksen 
dinlemenizi, National 
Geographic okumanızı, 
internete NTVMSNBC'yi ana 
sayfa yapmanızı rica ediyorum, 
böylece bütüm markalarımızı 


izleme, dinleme ve okuma 
olanağı bulacaksınız. Bu arada 
yeni yayın dönemi daha 
başlamadı, tekrarları etkileyici 
bulduğunuza göre yenilere 
bayılacaksınız. 

ÇA, 
Kanalınız kablolu TV 
aboneliğimi devam ettirmemin 
tek sebebi. Türkiye'de 
televizyonculuk anlayışını 
sarstığınızı rahatlıkla 
söyleyebilirim. Özellikle 
üniversite çevremden 
edindiğim izlenim, öğretim 
üyesinden öğrenciye herkesi 
bağlamış durumdasınız... 
Biraz da eleştiri hakkım var 
sanırım; yaz ayları dizi 
tekrarlarından bıktık. Yeni yayın 
döneminde, eski dizilerin 
en iyi bölümleri ile değil, 
yeni dizilerle karşılaşacağımızı 
ümit ediyorum. 


BURAK ATA 


Sayın Ata, 

Yaz boyu dizi tekrarlarına 
biraz ağırlık verdiğimiz doğru, 
fakat o kadar da bız kesmedik. 
Buffy, Angel, Boston Public 
Temmuz'da devam etti; 


Frasier, ER, X-Files sürüyor, 
üstelik Boomtown yeni sezonu 
ile ekranda. Yeni yayın 
dönemine gelince, ne zaman 
tekrarlarla geçiştirdik ki... 
Eylül'de Malcolm, Scrubs, 24, 
Boston Public vd. sitcom ve 
dramaların yeni sezonları 
başlıyor, üstüne ayrıca yepyeni 
diziler geliyor. Madem 
kapmışız üniversite camiasını, 
bırakır mıyız... 


G.Y. 


Yoldaydık, gelince de çok 
yorgunduk. Kaçtı final bölümü. 
Napıcaz? 

SINAN VURAL 


Sevgili Sinan, 
Her halde Bıffy'i 
kastediyorsunuz. Eğer öyleyse, 
şöyle yapacaksınız: 
18 Ağustos'ta, saat 24:00'te 
CNBC-e'yi açacaksınız ve 
izleyeceksiniz veya DVD'sini 
getirtebilirsiniz, videoyabilgisayarına kaydeimiş 
birisini arkadaş edinebilirsiniz, 
internetten bir ihtimal 
korsanını bulabilirsiniz, vb. 
G.Y 


VODKA 


İGES 'TAIN NEUTRAL SPİRITS 

7774 am Hive, yenin 
A 777 

77774 7777777 


4056 alc/vol, 700m1. 


LED AND BOTTLED FOR URSUS VODKA GOMPANLEK 


“ÜRSUS YODKA 


cil 


İİ SLOE BERRIES 


: Elin 


Really, really good vodka Really, really good colour... 


According to the original Icelandic recipe, URSUS Vodka is made using nature's finest ingredients. We begin by 
selecting 100 golden wheat grain - the best ingredient for creating any premium alcohol base. Then we remove 
impurities such as fusel oil and methanol using a unigue five-stage distillation process - rendering charcoal filtering 
unnecessary. Finally we add crystal clear water, obtained through reverse osmosis, leaving us with one of the purest 


and smoothest vodkas in the world. 


Imported by: bT Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
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Angel'in son bölümünü tekrar 
göstermenizi rica ediyorum. 
Yoksa kızım beni evde bekleyip 
onun için videoya kaydetmedim 
diye öldürecek! Yani kapris 
yapacak günlerce desek daha 
doğru olur. 

aytac1©...com.tr 
Sayın Aytaç, 
Bahane aramayalım lütfen. Siz 
de biliyorsunuz ki Angel'ın 
sezon finalini kaydetmek için 
evde, video başında 
beklemenize gerek yoktu. 
Videonun saatini günler 
öncesinden ayarlamanız bile 
yeterliydi. Siz anlaşılan 
kızınızın bu minik ricasını 
tamamen unutmuşsunuz ve 
şimdi bizden yardım 
bekliyorsunuz. Size son bir 
şans daha veriyoruz. Ağustos 
ortasında Buffy'nin ardından 
hafta içi 24:00'te Angel'ın 4. 
sezon tekrarları başlayacak. 
Sezon finali ise 3 Eylül gecesine 
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denk geliyor. Bu defa videoya 
çekmeyi lütfen atlamayın veya 


daha iyisi, kızımızı da alın 
yanınıza, televizyonun 
karşısına geçip finali hep 
birlikte izleyin. 


G.Y. 


Merhaba, ben tam bir çizgi 
film hastasıyım. Zaten benimle 
bu yüzden çok alay ediyorlar :)) 
Özellikle SpongeBob ve 
Rugrats'in bir delisiyim... 
Dizilere gelince Buffy'yi çok 
seviyorum ama senelerdir 
ÖSS'ye hazırladığım için :) 
(Şaka şaka sadece 2 senedir) 
birçok bölümünü kaçırdım. 
Fotoğrafımı neden 
gönderdiğime gelince; 
biliyorum çok saçma ama 
küçüklüğümden beri hep 
resmimin bir gazete veya 
dergide yayınlanmasını çok 
istemişimdir, ondan dolayı 


gönderdim, şöyle küçükcene 
bassanız da olur, şimdiden çok 
teşekkür. 

M.FATİH TEKİN 


Sayın Tekin, 
Fotoğrafınızı inanın çok 
beğendik; fakat ne kadar iyi 
olsa da dergiye basmaya 
elimiz varmadı. Düşünsenize, 
30 sayfa çevirince Kiefer 
Sutberland'in (Jack Baner) 
fotoğrafı, 38 sayfa sonra 
David Duchovny'nin 
(Fox Mulder) pozu... 
Bunların arasında sizin 
vesikalığınız, dediğiniz gibi 
saçma, ya da en azından 
anlamsız kalacak. 
Yani neticede TV dergisi bu... 
Daha çok gençsiniz, umarım 
gün gelir başarı, kahramanlık, 
şan, şöhret sahibi olursunuz ve 
gazetelerde boy boy 
fotoğraflarınız yayınlanır. 
G.X; 


ZEHMER L 


FERLLMİSM 


SEFLULA 


Dünyanın 1 numaralı 
spor içeceği. 


SIMI İHTİYACINI KARŞILAR 
Hiçbir şey vücuda sıvının.geri kazanımını Gatorade'den daha hızlı yapamaz. 


KAYBEDİLENLERİ GERİ KAZANDIRIR 
Gatorâde, terle kaybedilen sodyum, potasyum ve klorit gibi elektrolitleri 
yeniden vücuda kazandırır. ve vücüt susuzluğunu giderir. 


TEKRAR ENERJİ KAZANDIRIR 
Gatorade, içerdiği.Karbonhidratlarla çalışan kaslara 
daha fazla enerji verir ve sonuç olarak zihin açıklığı sağlar. 
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MANIFESTO (2 Ağustos) 
Yönetmen: Dusan Makavejev 
Oyuncular: Camilla Soeberg, 
Alfred Molina, Simon Callow. 


STREETWALKERS (9 Ağustos) 
Yönetmen: Bence Miklauzic 
Oyuncular: Gyorgy Gazso, 
Eszter Marko, Peter Laszlo. 


THE INNER CIRCLE 

(16 Ağustos) 

Yönetmen: A. Konchalovsky 
Oyuncular: Tom Hulce, Lolita 
Davidovich, Bob Hoskins, 
Alexander Zbruyev. 


WAR OF BUTTONS (23 Ağustos) 
Yönetmen: John Roberts 
Oyuncular: Liam Cunningham, 
Gregg Fitzgerald. 


HIGH TİDE (30 Ağustos) 
Yönetmen: Gillian Armstrong 
Oyuncular: Judy Davis, Jan 
Adele, Claudia Karvan. 


eg 1 


ROMANTIC COMEDY 

(8 Ağustos) 

Yönetmen: Arthur Hiller 
Oyuncuları: Dudley Moore, 
Mary Steenburgen. 


> 


HI MOM! (10 Ağustos) 
Yönetmen: Brian De Palma 
Oyuncular: Robert De Niro, 
Charles Durnham. 


SPACE JAM (17 Ağustos) 
Yönetmen: Joe Pytka 
Oyuncuları: Michael Jordan, 
Bill Murray, Wayne Knigt. 


BUTTERFLIES ARE FREE 
(24 Ağustos) 

Yönetmen: Milton Katselas 
Oyuncular: Goldie Hawn, 
Edward Albert, Eileen Heckart. 


SIBLING RIVALRY (31 Ağustos) 
Yönetmen: Carl Reiner 
Oyuncular: Kristie Alley, Bill 
Pullman, Carrie Fisher. 


SOLARIS Tarkovsky, Solaris adlı 


gezegendeki bir sıvının gizemini 
açıklıyor. 


HIGH TIDE Yudy Davis'in çok başarılı 
bir performans sergilediği film, aile 
draması türünün kusursuz bir örneği. 
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COMEA 
Yönetmen: Elem Klimov 
Oyuncular: Alexei Kravchenko, 
Olga Mironova, Lubomiras 
Lauciavicus. 


SOLARIS (11 Ağustos) 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Natalya 
Bondarchuk, Jüri Jarvet, 
Donatas Banionis, Anatoli 
Solonitsin. 


THE MIRROR (18 Ağustos) 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Margarita 
Terekhova, Oleg Yankovsky, 
Ignat Daniltsev, Anatoli 
Solonitsin. 


STALKER (25 Ağustos) 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Alexander 
Kaidanovsky, Anatoli 
Solonitsin, Nikolai Grinko, 
Alisa Freyndlikh. 


CARRINGTON (5 Ağustos 
Yönetmen: Christopher 
Hampton 

Oyuncular: Emma Thompson, 
Jonathan Pryce, Steve 
Waddington, Samuel West. 


) 


ABOUT LAST NIGHT 

(12 Ağustos) 

Yönetmen: Edward Zwick 
Oyuncuları: Rob Lowe, Demi 
Moore, James Belushi, 
Elizabeth Perkins. 


CITY HALL (19 Ağustos) 
Yönetmen: Harold Becker 
Oyuncuları: Al Pacino, John 
Cusack, Bridget Fonda, Danny 
Aiello, Martin Landau. 


SOMETHING TO TALK 
ABOUT (26 Ağustos) 
Yönetmen: Lasse Halström 
Oyuncuları: Julia Roberts, 
Dennis Ouaid, Robert Duval, 
Gena Rowlands. 


SOMETHİNG T0 TALK ABOUT 
Aldatmak üzerine iç içe geçmiş iki 
ayrı öykü bir yerde kesişecek. 


THE INNER 
CIRCLE 
Stalin 
dönemine dair, 
gerçek 
hayattan izler 
e taşıyan 


etkileyici bir 
drama. 


MACERA 


“3 


5 > f 
FRENCH LIEUTENANT'S STILL OF THE NIGHT A BUCKET OF BLOOD 


— 


i 
THE DOGS OF 


WAR (6 Ağustos) 
Yönetmen: John Irvin WOMAN (7 Ağustos) (7 Ağustos) (7 Ağustos) 
Oyuncular: Christopher Yönetmen: Karel Reisz Yönetmen: Robert Benton Yönetmen: Roger Corman 
Walken, Tom Berenger, Colin Oyuncular: Meryl Streep, Oyuncular: Roy Scheider, Oyuncular: Barboura Morris, 
Blakely, Hugh Millais. Jeremy Irons, Hilton McRae, Meryl Streep, Jessica Tandy. o Anthony Carbone. 
Emily Morgan. 
A DRY WHITE SEASON AT CLOSE RANGE THE HAUNTED PALACE 
(13 Ağustos) THUNDERBOLT & (14 Ağustos) (14 Ağustos) 
Yönetmen: Euzhan Palcy LIGHTFOOT (14 Ağustos) Yönetmen: James Foley Yönetmen: Roger Corman 
Oyuncular: Donalt Sutherland, Yönetmen: Michael Cimino Oyuncular: Sean Penn, Oyuncular: Vincent Price, 
Janet Suzman, Marlon Oyuncular: Clint Eastwood, Jeff Christopher Walken, Mary Debra Paget, Lon Chaney 
Brando, Zakes Mokae. Bridges, George Kennedy, Stuart Masterson. Jr., Frank Maxwell. 
Geoffrey Lewis. 
SALVADOR (20 Ağustos) THE MIRACLE WORKER THE TERROR (21 Ağustos) 
Yönetmen: Oliver Stone HOW I WON THE WAR (21 Ağustos) Yönetmen: Roger Corman 
Oyuncular: James Woods, (21 Ağustos) Yönetmen: Arthur Penn Oyuncular: Boris Karloff, 
James Belushi, John Savage. o Yönetmen: Richard Lester Oyuncular: Anne Bancroft, Jack Nicholson, 
Oyuncular: Michael Crawford, o Victor Jory, Inga Swenson, Sandra Knight. 
THE THOMAS CROWN John Lennon, Roy Kinnear. Andrew Prine, Pette Duke. 
AFFAIR (27 Ağustos) 
Yönetmen: Norman Jewison © FLOWERS IN THE ATTIC A DANGEROUS WOMAN DR. PHIBES RISES AGAIN 
Oyuncular: Steve McGueen, (28 Ağustos) (28 Ağustos) (28 Ağustos) 
Faye Dunaway, Paul Burke, o Yönetmen: Jeffrey Bloom Yönetmen: Stephen Yönetmen: Robert Fuest 
Jack Weston. Oyuncular: Louise Fletcher, Gyllenhaal Oyuncular: Vincent Price, 
Victoria Tenant, Kristy Oyuncular: Debra Winger, Robert Ouarry, 
Swanson, Jeb Stuart Adams. Barbara Hershey. Peter Cushing. 


FRENCH LIEUTENANT'S WOMAN 
Film içinde çekilen bir başka filmin hikayesi. 


WC. Andrews 


FLOWERS 
INİME ATC 


Bir paralı askerin savaş 
ortamındaki mücadelesi. 


THUNDERBOLT Bi 
& LIGHTFOOT 
Michael 
Cimino'nun ilk 
yönetmenlik 
fa deneyimi. 


FLOWERS IN THE ATTIC 
Louise Fletcher'ın Oscar Ödülü kazandığı, 
psikolojik gerilim türünün iyi bir örneği. 
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KAÇIRMAYIN 


VW 


'İYİ SAVAŞ”I ELEŞTİREN İYİ BİR FİLM 


HOW I WON THE WAR 


AMA HANGI SAVAŞ? BECERİKSİZ ASKERLER, ONLARDAN DA BECERİKSİZ 
BİR KOMUTAN... RICHARD LESTER'IN SAVAŞ KARŞITI FİLMİNİN YETKİN 


KADROSUNDA JOHN LENNON DA VAR 


Beatles filmleriyle tanınan İngiliz yönetmen Richard Lester'in zamanla daha da değer kazanan 
How I Won The War?'unun hangi savaş hakkında 
olduğu konusunda rivayet muhtelif. Görünürde 
İkinci Dünya Savaşı, ama kimine göre de Lester 
asıl Vietnam savaşını hedefliyor. Ne de olsa, filmin 
yapım yılı 1967 ve o sırada gündemde Vietnam 
var. Hangisi olursa olsun How I Won The War”, 


yer yer absürd bir hal alan esprileri, nefis diyalogları, karakterlerin bazen doğrudan kameraya dönüp konuşması, komedinin arasına ustaca yerleştirilmiş hakiki savaş sahneleri ve o sahnelerin arasına konmuş kurmaca bölümleriyle, 1960'ların sonlarında yapılmış savaş karşıtı filmlerin ilklerinden 
ve en iyilerinden biri. Ne var ki, “İyi Savaş denen 
İkinci Dünya Savaşı ile kafa bulduğu için, kendi 
döneminde pek de hoş karşılanmamıştı. 

Birkaç tane askerini Kuzey Afrika'da, emir üzerine, yaklaşan İngiliz ordusunun subayları için bir 
kriket sahası kurmaya götürürken telef eden Er- 


© nest Goodbody (Michael Crawford) ve adamları- 


nın hikâyesi, geri dönüşle anlatılıyor. Goodbody, 
olayları kendi yorumuyla bir Alman subaya 


” KAÇIRMAYIN 


DÜNYA FİLMLERİ 


Macar yönetmen Bence Miklauzic'in imzasını taşıyan Streetwalkers, hayatları kesişen üç kişi- 
nin Budapeşte sokaklarında, sonra da polis 
merkezinde iç içe geçen öykülerini anlatıyor. 
Orta yaşlı bir ihtiyar olan Sandor, sıkışmışlığının 
etkisiyle otomobiline atlar ve Adriyatik Sahili'ne 
doğru yola çıkar. Kısa süre sonra polisler tarafından durdurulacaktır. 

Bir başka 'tutunamayan' Anna, Budapeşte barlarında sigara pazarlamaya çalışırken Sandor'la 
tanışır. Bu ikiliye bir süre Sonra, iş kazasi sonu | 
cu sakatlanan fabrika işçisi Bandi dahil olur. 
Sonuçta kader bu üç kişiyi aynı karakol hücresinde bir araya getirir. 

Budapeşte'nin gündelik hayatından sahnelere 
yer verilen filmde, kentin sokaklarını, barlarını | 
ve sonunda polis merkezini göreceğiz; tabii bir | 
de daha önce tanışmamış üç farklı karakterin 
kaderlerinin kesişmesine tanık olacağız. 


ve 
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YAŞAYAN EN BÜYÜK AKTÖR 


AL PACINO 


MARLON BRANDO ARTIK YOK. YAŞAYAN EN BÜYÜK AKTÖR 
SORULDUĞUNDA EZBERE YANIT VEREMEYECEK HİÇ KİMSE. BU ÜNVAN 
İÇİN YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI KAÇINILMAZ OLDU 


Marlon Brando'nun sahneyi terk etmesiyle birlikte 'yaşayan en büyük aktör” ünvanı için yeni bir 
değerlendirme yapılması farz oldu. Haliyle hemen 
akla gelen üç-beş isim var; ama kanaatimizce en 
büyük adaylar Robert De Niro ve Al Pacino. İnsanlar Pacino taraftarı ve De Niro taraftarı olarak iki- 
ye ayrılır desek yeridir. Yine de iki aktör arasındaki karşılaştırmaları bir kenara bırakalım ve bu ay 
CNBC-e'de gösterilecek olan City Hall filmini de 
dikkate alarak Pacino'ya konsantre olalım. 

Olalım da, 30 küsur yıldır bir çok unutulmaz 
performansa imza atmış bir aktörün devasa kariyeni anlatmaya nereden başlamalı? En iyisi biraz hafızalarımızı tazeleyelim. The Godfather filminde 

Michael Corleone'nin küçük bir italyan lokantasında Solozzo ve polis şefi 
McCluskey'yi o öldürdüğü 

sahneyi anımsıyor 


— 


musunuz? 


Hani Clemenza'nın önceden sakladığı silahı almak 
için tuvalete gittiği, döndüğünde nefes alış verişlerini büyük bir soğukkanlılıkla kontrol ederek yerine 
oturduğu ve hemen sonra da silahı çekip ikisini de 
öldürdüğü sahneyi. İşte o sahne Pacino'nun devasa 
kariyerinin gerçek anlamda start aldığı sahnedir. 


ACTORS' STUDIO VE PACINO 

Onu Michael Corleone'ye, Tony Montana'ya, 
Frank Serpico'ya, Sonny Wortzik'e, Carlito Brigan- 
te'ye, 'Lefty? Ruggiero'ya ve hatta Şeytan'a kadar 
götüren yol Actors' Studio'dan geçer. Brando gibi o 
da Lee Strasberg'den ders aldı ve metod oyunculugunun en önemli uygulayıcılarından biri oldu. 
“Bazı oyuncular rolleri için araştırma yapmayı 
yararlı bulurlar. Bazıları da yararsız. Aslında her 
zaman araştıracak bir şeyler vardır, bağiz $ a 
oynasanız bile. Ne bileyim, okuyac 


dip konuşulacak insanlar vardır mutlaka.” 

Bu ay izleyeceğimiz City Hall filmi için de eski - N 
belediye başkanları Ed Koch ve David Dinkins ile 
vakit geçirerek rolüne hazırlanan Al, çekimlerin ilk 


günlerinde zamanın Belediye Başkanı Rudy Giuli- GERÇ EK YAŞAM ÖYKÜSÜ 


ani ile bir araya gelmiş ve John Pappas'ın dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulmuş. O her za- AT ( 11) S E RA N G E 


man araştırma yapmaya inanan oyunculardan. 


En etkili silahı gözleri olduğu halde ilk Oscar z zi 
Ödülü'nü kör bir adamı canlandırarak alan Pacino 23 3 


bugün 64 yaşında ve hâlâ aynı delici bakışlara sa- 


hip. Elbette biraz yorgun görünüyor ve göz altları 
da torba olmuş; ama sahiden, kimin umurunda? 
Emrah Kolukısa 


Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak çekilmiş filmlerin iyi bir örneği olan At Close Rarge, iki Oscarlı oyuncu Sean Penn ve Christopher Walken'in oyunculuklarıyla daha da önem 
kazanıyor. Filme esin kaynağı olan “gerçek yaşam” Philadelphialı Bruce Johnston, oğlu ve 
kardeşlerinin yaşamı. Soygundan cinayete, dolandırıcılıktan irza geçmeye hemen her suçu İşleyen bu aile, yaşadıkları dönemde Philadelphia'nın korkulu rüyası olmuştu. 

Annesi, büyükannesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan, işe yaramaz Brad (Sean Penn), 
son beş aydır annesinin yeni evlendiği adamlâ 
da sorunlar yaşamaktadır. Bir geceyarısı ipler 
kopar ve Brad, gerçek babası Brad Snr. (Christopher Walken) ile buluşmak üzere yola çıkar. 
Aslında çıktığı yol geri dönülmez bir yoldur: 
Babası, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar 
kötü biridir; Brad de bu gerçeği zamanla 
görecektir. 
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EN YÜKSEK ÜCRETLİ KADIN OYUNCU 


JULIA ROBERTS 


ALL MY CHILDREN'DA OYNAMAK İÇİN SEÇMELERE KATILIR VE KABUL 
EDİLMEZ; AMA YILLAR SONRA SHAKESPEARE IN LOVE VE BASIC INSTINCT 
GİBİ PROJELERDE OYNAMAYI REDDETME NOKTASINA GELMİŞTİR 


İsveçli yönetmen Lasse Hallström'ün Soyzething 
to Talk About (1995) adlı romantik komedisi, Julia 
Roberts, Dennis Ouaid, Kyra Sedgwick, Gena 
Rowlands ve Robert Duvall gibi isimlerden oluşan 
kadrosuyla güneyli bir ailenin iki kuşağı arasındaki 
ilişkileri doğal atmosferinde akıcı bir dille sergiliyor. Senarist Callie Khouri'nin Oscar kazandığı 
Thelma & Lowise (1991) filminden sonra yazdığı 
bu senaryo, aslında Julia Roberts'ın o dönemde hızla yükselmesi üzerine özel olarak tasarlanmış. 
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Onun asıl adı Julie Fiona Roberts, ama Sinema 
Oyuncuları Birliği'nin üyelik başvurusunda Julie 
Roberts adında başka bir oyuncunun kayıtlı olduğu 
görülünce adını Julia olarak değiştirir. 


RED'LE BAŞLAYAN SERÜVEN 

Ünlü televizyon serisi A/ My Children'da oynamak için seçmelere katılır ama kabul edilmez. Kardeşi Eric Roberts'ın Hollywood'daki başarısı ona 
cesaret verir ve sinemaya adım atar. 


sa Vem 


1988'de Mystic Pizza ve 
Satisfaction filmleri ile üne kavuşur. Steel Magnolias ile ödüller gelmeye 
başlar. Pretty Woman, My Best Friend's 
Wedding, Conspiracy Theory, Stepmom filmleri 
ile başarılı çıkışını sürdürür ve Erin Brockovick'deki rolü ile Oscar'a lâyık görülür. 


SIRADA OCEANS 72 VAR 
Bu arada Julia Roberts, Shakespeare in Love ve 
Basic Instinct gibi projelerde oynamayı reddetmesi ile de gündeme gelir. Yönetmen olarak daha 
çok Steven Soderbergh ile çalışmayı yeğler. Önümüzdeki yıl Oceans Twelve projesinde izleyeceğimiz Roberts, UNICEF'in iyi niyet elçiliğini yapmasının yanı sıra kız çocuklarında görülen ve 
ölümcül bir hastalık olan 'rett sendromu? üzerine 
yapılan araştırmalara katkıda bulunmaktadır. 
Suha Çalkıvik 


AST NET 


Danny (Rob Lowe), ve bir reklam ajansında sanat yönetmeni olan Debbie (Demi Moore), bir 
beysbol maçında tanışırlar. Bir sonraki karşılaşmaları ise Chicago'da 'yalnız” insanların gittiği 
bir bardır. Danny, tek gecelik aşklar yaşayan yakışıklı bir genç, Debbie de patronuyla yaşadığı 
ilişkiden memnun olmayan, daha romantik bir 
ilişki düşleyen genç bir kadındır. 

Birlikte olmak için her ikisinin de çok zamana ihtiyacı yoktur ve gerçekten de kısa bir süre sonra Danny'nin evinde sevişmişlerdir bile. 
Debbie, geçirdiği geceyi 'cennetten bir parça' 
olarak tanımladıktan sonra erkeklerden dili yanmış ev arkadaşı Joan'ın (Elizabeth Perkins) yanına döner. Danny ise sevimsiz “kankası” Bernie 
(Jim Belushi) tarafından Debbie konusunda sor 
gulanmaktadır. Debbie ve Danny, çok da alışık 
olmadıkları renkte bir ilişkiye doğru sürüklendiklerinin farkında bile değildir. 


HİGH TIDE 


LAURA JONES'UN DOKUNAKLI Avustralyalı yönetmen Gillian Armstrong, High Tide'da il- 
HİKAYESİ, JUDY DAVIS'İN ginç karakter portreleri yaratıyor. Judy Davis'in canlandırdı- 


ğı Lili, Elvis taklitleri yapan bir şarkıcının arkasında vokal ya- 


USTUN PERFORMANSIYLA parak karnını doyuran, ama işin aslında “başıboş gezen” bir 

COK İYİ. BİR AİLE DRAMASINA ( kadın. Kocasının ölümü sonrasında hayattan kopan Lili, bir 

DÖNÜSÜYOR dönem hay atını sokmaya çalışsa da bunu başarama- 
? yınca yine yollara düşüyor. 

Bir karavana yerleşmek zorunda kalan Lili, burada olağanüstü tatlı bir genç kızla tanışınca hayatının akışı da değişecektir. Lili, büyükannesiyle birlikte yaşadığını öğrendiği kızın 
peşinden onun evine gittiğinde çok büyük bir sürprizle karşılaşır; çünkü kısa süre önce tanıştığı kız, aslında yıllar önce 
terk ettiği kendi kızıdır. 

Bu dokunaklı hikaye, Judy Davis'in performansıyla çok iyi 
bir aile dramasına dönüşüyor. Lili'nin itirafı, bir ders niteliğinde: “Hep cesurca yaşadığımı düşündüm. Hayatı bir maceracı olarak yaşadım. Oysa ben ödleğin biriymişim!?” 
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“SEXVALIN 
RAPACIOUS.” 


Yönetmen: Dusan Makavejev 


Yapım Yılı: 1989 Oo Süresi: 80 Dakika 

1960'lı yıllardan beri yönetmen ve senarist olarak ürünler veren usta Yugoslav 
sinemacı Dusan Makavejev, gerçekle 
kurmacayı, dramla mizahı başarıyla har- 


2 AĞUSTOS 


manladığı filmleriyle tanınıyor. Kara ko- 


Yönetmen: Bence Miklauzic 


| Yapım Yılı: 2002 O Süresi: 102 Dakika 

İşinden kovulan ve yeni bir hayata başlamanın sancılarını yaşayan Sandor orta 
yaşlı bir adamdır. İçkili araba kullandığı 
gerekçesiyle iki polis tarafından durduru- 


9 AĞUSTOS 


lur. Aynı sırada sigara pazarlamacısı An- 


Yönetmen: Andrei Konchalovsky 


Yapım Yılı: 1991 O Süresi: 122 Dakika 


Gerçek hayattan izler taşıyan etkileyici 
bir film. Stalin rejiminin hakim olduğu 
yıllarda sinema projeksiyonisti olarak çalışan Ivan Sanchin küçük bir dairede 
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oturmaktadır. 


m Lu 


Yönetmen: John Roberts 


* Yapım Yılı: 1994 Oo Süresi: 90 Dakika 


Louis Pergaud'nun romanından uyarlanan 1962 tarihli Fransız filmi La Gwerre 
Des Bowtons'un yeniden çevrimi olan 
War Of Buttons iki komşu köyün okulları arasında yaşanan gerginliği konu edi- 
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Yönetmen: Gillian Armstrong 


Yapım Yılı: 1987 O Süresi: 97 Dakika 


Judy Davis'in olağanüstü bir performans 
sergilediği High Tide, son derece başarılı 
bir aile draması. Arabası tamir edilene 
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kadar kendisine bir karavan kiralayan ve 


bu karavanla bir karavan parkına yerle- 


Oyuncular: Camilla Soeberg, Alfred Molina, Simon Callow, Eric Stoliz. 


mediyle politik taşlamayı harmanladığı 
1989 tarihli filmi Manifesto, Doğu Avrupa'da Waldheim adlı bir kasabada geçiyor. Olay örgüsü kasabayı ziyaret eden 
bir kralın etrafında şekilleniyor. 


i Oyuncular: Gyorgy Gazso, Eszter Marko, Peter Laszlo. 


na elindeki sigara numunelerini tanıtmak 
üzere civardaki barları turlamaktadır. 
Bu barlardan birinde Sandor'la ve onu 
yaşadıkları kasabaya geri götürmek 


üzere takip eden erkek kardeşiyle tanışır. 


Oyuncular: Tom Hulce, Lolita Davidovich, Bob Hoskins, Alexander Zbruyev. 


Dairesini Yahudi bir aileyle paylaşan 
Ivan, iktidardaki Stalin'e neredeyse bir 
Tanrı gibi tapmaktadır. Bir gün KGB 
ajanları eve zorla girip Yahudi aileyi alıp 
götürünce Ivan ne yapacağını şaşırır. 


Oyuncular: Liam Cunningham, Gregg Fitzgerald, Colm Meaney, John 5S. Coffey. 


niyor. İrlanda'da Ballydowse köyünün 
öğrencileri Carricksdowselular'ın üniformalarındaki düğmeleri keserek “düğme 
savaşları'nı başlatırlar. Yanıt almaları 


gecikmez ve işler iyice karışır. 


Oyuncular: Judy Davis, Jan Adele, Claudia Karvan, Colin Friels. 


şen Lillie, hayatını Elvis taklitleri yapan 
bir şarkıcının arkasında vokal yaparak 
kazanmaktadır. Bir gece hayli içkili bir 
halde karavanına dönerken yeni yetme 
bir kızla tanışır. 


ALFRED MOLINA 


KÖTÜ ADAM - İYİ OYUNCU MOLINA, 
MUHTELİF 'DELİ ROLLERİYLE' 
AKILLARA KAZINDI. 


Sinema seyircileri, İspanyol bir garsonla İtalyan bir 
ev kadınının Londra doğumlu oğlu Alfred Molina'yı ilk 
kez, Raiders of the Lost Ark'da, Harrison Ford'u kâdim bir tapınakta öldü sanıp bırakan hilekâr Güney 
Amerikalı rehber olarak tanıdı. Stephen Frears'in 
Prick Up Your Ears'ında, oyun yazarı Joe Orton'un 
sevgilisi ve katili olan kel, deli Kenneth Halliweli'di. 

Not Without My Daughter'da Amerikalı bir kadının 
zorba İranlı kocası rolünde aynı derecede korkutucuydu. Daha sempatik karakterleri oynadığı filmler 
de var: Enchanted April, Species ve The Perez Family 
gibi Miami'de yeni bir hayat kurmak isteyen Kübalı 
bir göçmendi; ama, esas akıldan çıkmaz rolleri, muhtelif deliler. Paul Thomas Anderson'ın Boogie 
Nights'ındaki playboy gibi. Anderson, oyuncusundan 
o kadar memnun kaldı ki, onu bir sonraki filmi Magnolia'nın kadrosuna da aldı. Spider-Man'in devam filmi, SpiderMan 2'de de ise kötü kalpli Doktor Oc- 


BOB HOSKINS 


UFAK BOYUYLA HER TİP KARAKTERİ 
BAŞARIYLA CANLANDIRABİLİYOR. 
ONUNKİ TANRI VERGİSİ BİR YETENEK 


Yirmibeş yaşında keşfedilip oyunculuğa başlamasını sağlayan Tanrı vergisi bir yeteneği var. Bob Hoskins, oyunculuğundan on yıl önce okulu bırakmış ve 
bir dizi tuhaf iş yapmıştı: Kapıcı, Norveç Ticari Donanması üyesi, muslukçu, muz toplayıcısı, sirklerde ateş 
yiyen adam, vs. 

Bir gece barda, bir oyunun denemesine katılan arkadaşıyla takılıyordu. Onu da denediler ve rolü kaptı. 
Bir oyuncu ajanı ona profesyonel olarak çalışmasını 
tavsiye etti. O gün bu gün oyunculuk yapıyor. İşçi sınrfından sert tiplerden tutun da, Shakespeare kötü 
adamlarına kadar her şeyin üstesinden geldi. Biz onu 
bu ay KGB şefi Beria olarak izleyeceğiz. 


e 
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ROMANTIC COMEDY 


Yönetmen: Arthur Hiller 
Oyuncular: Dudley Moore, Mary Steenburgen, Ron Leibman, Janet Eilber. 
Yapım Yılı: 1983 Oo Süresi: 100 Dakika 


Romantic Comedy adı üzerinde eğlenceli o Dokuz yıllık beraberlikleri sırasında za- 
bir romantik komedi. Ortak çalışan iki Oman zaman birbirlerine ilgi duysalar da 
oyun yazarı, Phoebe ve Jason iş konu- bir türlü bu yakınlığı senkronize etmeyi 
sunda çok iyi anlaşmalarına rağmen ro- obecerememişler ve hep bir şeylerin eksikmantik bir ilişkiye girmemiştir. liğini çekmişlerdir. 


HI, MOM! 


) Yönetmen: Brian De Palma 
Oyuncular: Robert De Niro, Charles Durnham, Abraham Goren, Lara Parker. 
- Yapım Yılı: 1970 Süresi: 83 Dakika 


Brian De Palma 1970 tarihli fimi Hi rı sıvar. “Röntgen film” olarak adlandır- 
Momı'da porno endüstrisine girmek için dığı projesini hayata geçiremeyince ka- 
New York'a gelen bir Vietnam gazisinin omerasını bir IV ile takas eder ve bir tiyaşadıklarını anlatıyor. Endüstrinin kralı (o yatro grubuna katılır; şimdi de aklındaki 
Joe Banner ile tanışan John derhal kolla- (o yeni takıntı televizyona çıkmaktır. 


SPACE JAM 


Yönetmen: Joe Pytka 
Oyuncular: Michael Jordan, Bill Murray, Wayne Knigt ve birçok NBA starı. 
Yapım Yılı: 1996 Oo Süresi: 84 Dakika 


Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en bü- oJordan kendini, yani olağanüstü yetenekyük oyuncusu olarak kabul edilen Mic- lerle bezeli emekli bir basketbolcuyu canhael Jordan'ı özleyenler ekran başına! olandırıyor ve hepsi çizgi karakterlerden 
Majesteleri ilk ve son sinema filmiyle ek- ooluşan Loony Tunes takımına yardım 
rana geliyor. için kolları sıvıyor. 
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BÜTTERFLIES ARE FREE 


Yönetmen: Milton Katselas 
Oyuncular: Goldie Hawn, Edward Albert, Eileen Heckart, Mike Warren. 
Yapım Yılı: 1972 Oo Süresi: 105 Dakika 


Don ve oturduğu binaya yeni taşınan Jill | tik bir şekilde planlanmıştır. Jill'in hayattanışır tanışmaz arkadaş olurlar. Jill genç | larına girişiyle bu düzen açıkça bir tehadamın kör olduğunu bir süre anlamaya- ditle karşı karşıya kalacaktır. Film, 
caktır bile. Don'un hayatı son derece dü- o Don'un annesi Mrs. Baker rolünde Eilezenlidir ve annesinin de etkisiyle sistema- o en Eckhart'a Oscar Ödülü kazandırmıştı. 


24 AĞUSTOS 


SIBLING RIVALRY 


Yönetmen: Carl Reiner 
Oyuncular: Kristie Alley, Bill Pullman, Carrie Fisher, Jamie Gertz. 
Yapım Yılı: 1990 Oo Süresi: 85 Dakika 


Kocası tarafından ihmal edilen Marjorie, Belki biraz fazla tutkulu; zira Marjorie 
kız kardeşinin de iteklemesiyle evlilik dı- | ile sevişen Charles bir kalp krizi geçireşı bir ilişki yaşamaya karar verir. rek ölür. İmdadına iyi kalpli bir satıcı 
Marjorie bir süpermarkette tanıştığı ya- olan Nicholas yetişir ve Charles'ın ölükışıklı bir adamla tutkulu bir gün geçirir. omüne kaza süsü verirler. 
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HÂLÂ EFSANE 
MICHAEL JORDAN 


ALIR JORDAN, ÇİZGİ KAHRAMANLARA CANAVAF 
DÜŞMANLARI KARŞISINDA YARDIM EDEN 
EMEKLİ BİR BASKETBOLCU ROLÜNDE 


“Air Jordan', basketbola veda etmeden önce, bin 72 oyun- 
da toplam 41 bin 11 dakika oynamış; 32 bin 292 sayı, 5 bin 
623 asist yapmış, 6 bin 672 ribaund almıştı. NBA tarihinin 
en büyük oyuncularından biri, gerçek bir efsaneydi. Halen de 
öyle. Space Jam'de rol arkadaşı olan klasik Warner karakter 
lerine benziyor. Onlar da yaratıcılarından uzun ömürlü çıkmış, Jordan gibi “ölümsüzler” katına erişmişti. Ondan sonra 
gelen bütün iyi oyuncular, hatta Kobe Byrant bi- m meli 
le, Jordan'la kıyaslanmaktan kurtulamadı. t 
Hepsi önce 'yeni Jordan' damgasını yedi, 
denemeye tabi tutuldu ve sonunda 
Jordan'ın yerini alamadıklarına 
karar verildi. İşin hoş tarafı, 

“koca Mike” oyuncu olarak da 
hiç fena değil. Benzer-bir girişimi olmuş Shag O'Neal'e 
oyunculuk konusunda nal 
toplattığı kesin. 


CARRIE FISHER 


KİTAPLARI ÇOK SATAN BİR YAZAR, İYİ BİR 
SENARİST AMA HAYRANLARI ONU HEP 
PRENSES LEJA OLARAK HATIRLAYACAK 


Carrie Fisher, George Lucas'ın Yıldız Savaşları/Star 
Wars üçlemesinin genç ve cesur Prenses Leia'sı olarak 
tanındı. Aktris Debbie Reynolds ile onu Elizabeth Taylor 
için terk eden şarkıcı Eddie Fisher'in kızı, Lela ile aniden 
yıldız” olmuş, bedelini de uyuşturucu ve alkol alışkanlığıy- 
la ödemişti. 

Paul Simon'la 1980'ler başındaki evliliği de bu yüzden 
kısa sürdü. Sonra tedavi gördü, başından geçenlerden 
Postcards From The Edge (1987) diye bir roman yarattı. 
Filmde onu Meryl Streep, annesini de Shirley McLaine oynadı. Carrie Fisher, yazmayı sürdürüyor, bazen küçük rollerde oynuyor, Star Wars dizisinin yeni versiyonu onu 
yeniden yıldız yaptı. 
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her çarşamba 22:00 
COME AND SEE 


* Yönetmen: Elem Klimov 
© Oyuncular: Alexei Kravchenko, Olga Mironova, Lubomiras Lauciavicus. 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 138 Dakika 

Kısa bir süre önce, 26 Ekim 2003'te 
yaşamını yitiren Rus yönetmen Elem 
Klimov'un unutulmaz filmi ülkemizde 
de gösterilmiş ve büyük bir beğeni 
toplamıştı. Savaşın tüm dehşetini gözler önüne seren film Ales Adamovitch'in 2. Dünya Savaşı sırasında ya- 


- SOLARIS 


Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Natalya Bondarchuk, Jüri Jarvet, 
Yapım Yılı: 1972 Süresi: 160 Dakika 


Bilimkurgu edebiyatının önemli isimlerinden Stanislaw Lem'in bir öyküsünden beyazperdeye uyarlanan filmde Solaris gezegeninin yörüngesinde 
yer alan bir uzay üssünde meydana 
gelen bir cinayeti araştırmak üzere görevlendirilen bir psikoloğun başından 


Yönetmen: Andrei Tarkovsky 


Yapım Yılı: 1974 Süresi: 117 Dakika 

Andrei Tarkovsky şüphesiz Sovyet sinemasının Eisenstein'dan bu yana en 
önemli ismi. The Mirror (Zerkalo) yönetmenin filmografisinde çok önemli 
bir yer tutuyor. 2. Dünya Savaşı'nın 
karanlık günlerini anlatan The Mirror 
yönetmenin kendi çocukluğundan da 


» STALKER 


© Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Alexander Kaidanovsky, Anatoli Solonitsin, Nikolai Grinko, Alisa Freyndlikh. 
4 Yapım Yılı: 1979 Süresi: 150 Dakika 


Boris ve Arkady Strugatsky'nin Picnic 
By The Roadside adlı romanından 
uyarlanan Sialker, Andrei Tarkovsky'nin Solaris'ten sonra bir kez 
daha bilimkurgu türünü denediği etkileyici bir film. Rusya'nın uygarlıktan 
nasibini almamış yabani coğrafyala- 


şadığı olaylar temel alınarak gerçekleştirilmiş. Nazi birliklerinin 600'den 
fazla köyü ateşe verdiği Belarus'ta yaşanan olayları 13 yaşında bir çocuğun 
gözlerinden aktaran Come and See, 2. 
Dünya Savaşı'nı Rus cephesinden anlatan az sayıda filmden biri. 


Donatas Banionis, Anatoli Solonitsin. 


geçenler anlatılıyor. Araştırmalarını 
derinleştiren psikolog, Solaris gezegeninde bulunan suyun aslında orada 
bulunanların bastırılmış hafızalarını 
açığa çıkaran bir çeşit beyin olduğunu 
öğrenir. Tarkovsky ile bugüne kadar 
tanışmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın. 


Oyuncular: Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky, Ignat Daniltsev, Anatoli Solonitsin. 


izler taşıyor. Tarkovsky, kendine has 
sinema diliyle çocukluğun masumiyetinin savaşın dehşetine kurban gidişini 
anlatıyor. 

Tarkovsky'nin Ayxa'sı kendi çocukluğu kadar Rus tarihine dair ilginç göndermeler de yapıyor. 


rında, 'Zone* (bölge) adı verilen bir 
yerdi nesneler yer değiştirmekte, manzaralar bir görünüp bir kaybolmaktadır. Sayısız tuzaklarla ve tehlikelerle dolu bu bölgede yolunu kaybetmeden seyahat ermenin tek yolu ise 
“Stalker'dan yardım almaktır. 


TARKOVSKY SETLERDE (| 


ÜÇ FİLMİYLE İZLEYECEĞİMİZ USTA YÖNETMEN, SETLERDEKİ SAKİN | 
TAVRIYLA TANINIYOR; AMA BİR O KADAR DA HER ŞEYİN KUSURSUZ | 
OLMASINI İSTEMESİYLE... | 


Tarkovsky, setlerinde hiç sinirlenmezdi derler; Alisa Freyndklich var. 
ama mükemmeliyetçi ve müşkülpesenimiş, her Performanslardan anlaşıldığı kadarıyla, insan | 
şeyin gerektiği gibi olmasını, eksiksiz olmasını is- ruhuyla yakından ilgilenen yönetmen hepsinin ru- | 
termiş. Bu sayfadaki resimlerde onu bu ayın üç huna hitap etmeyi bilmiş. Onun çalışmasını daha 
filminin setlerinde görüyoruz. Bilim-kurgu sula- ; ayrıntılı olarak izlemek isterında dolaşan Stanislav Lem uyarlaması Sola- yenlere Chris Marker'ın 
ris'te, Arkady ve Boris Strugatsky'nin Stalker'in- 2000 yapımı filmi One Day 
da ve yönetmenin çocukluk anılarından bir de- in the Life of Andrei Ar 
met olan Zerkalo / Ayna'da... senevich'i tavsiye ederiz. 

Oyuncularına talimat veriyor, Alexander Kaidonovsky'nin üstüne bahçe kovasıyla su döküyor, 
elleriyle işaret ediyor. Kısacası, işlerin istediği 
gibi ilerlemesi için gerekeni yapıyor. 

Onun setlerini takdirle karşılayan biri de, Akira Kurosawa. Yalnızca yönetme- * ; 
nin çalışması, titizliği açısından 
değil, teknik yönden de Solaris'in 
setine, özellikle kalın duralamin- EŞ 
den yapılmış uzay üssüne hayran 
kalmış. Sovyetler Birliği'ni ilk ziyaretinde Mos Film'e gittiğinde t&- 
nışmışlar. Onu zayıf, nahif; ama :* 
çok zeki ve duyarlı biri olarak tanımlıyor. Tam da o gün Tarkovsky 
füzesini uçuruyormuş. Kurosawa, 
bunu duyunca filmin neden muazzam bir bütçesi olduğunu anlamış. Filmi de çok beğenmiş, 
kendisinde yerküreye dönme yolunda bir arzu, 
şiddetli bir sıla özlemi uyandırdığını söylüyor. 

Ayın üç filminde büyük katkısı olan biri de, 
hepsinde oynayan Anatoli Solonitsin. Rus aktör Ayna'da yoldan geçen adam, Stalker'da yazar ve Solaris'de Sartorius olarak karşımıza çıkacak. 

Kadınlar iki filmde ön planda: 
Solaris'te kahramanın ölmüş karısını Natalya Bondarchuk, Ayna'da 
anlatıcının annesi ve karısını Margarita Terekhova oynuyor. Üç erkek ana karakteri olan Stalker'da 
ise, 'iz sürücünün” karısı rolünde 
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CARRINGTON 


Yönetmen: Christopher Hampton 


wwrw.cnbce.com 


Yapım Yılı: 1995 Oo Süresi: 117 Dakika 


İki sanatçının aşkını anlatan Carrington, gerçek bir olaydan yola çıkıyor. 
Söz konusu iki kişi ressam Dora Carrington ile yazar Lytton Strachey. 
Carrington'ı ilk kez Virginia Woolf ve 
E. M. Foster'ın da dahil olduğu elit bir 
edebiyat grubu içinde gören Stratc- 


ABOUT LAST NIGHT 


İ Yönetmen: Edward Zwick 


Yapım Yılı: 1986 O Süresi: 108 Dakika 


İlişkilerinde cinsel arzuların ötesinde 


“vs about 
men, wamen, 
ehoicer, 
friendship, 

le, 
last miz.” 


bir şey olup olmadığını merak eden 
bir çiftin yaşadıklarını anlatan Abozt 
Last Night, 80'li yılların yakışıklı yıldızlarından Rob Lowe ile yine aynı 
yıllarda ilk çıkışını yapan seksi yıldız 
Demi Moore'u bir araya getiren bir 


12 AĞUSTOS 


CITY HALL 


Yönetmen: Harold Becker 


Yapım Yılı: 1996 Oo Süresi: 106 Dakika 
Çok güçlü bir oyuncu kadrosunun rol 
aldığı Cify Hall başarılı bir politik 
drama. New York'un sevilen belediye 
başkanı John Pappas ideallerine ve 
etik değerlere sıkı sıkıya bağlı dürüst 
bir politikacıdır. Ondan daha ilkeli 

bir kişi varsa o da yardımcısı Kevin 
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Yönetmen: Lasse Halström 


Yapım Yılı: 1995 O Süresi: 100 Dakika 


Kocasının kendisini aldattığını öğrenince evini terk ederek kız kardeşinin 
yanına yerleşen Grace ile ailesinin 
hikayesi... Grace'in anne ve babası 
kızları yerine damatlarının tarafını 
tutmuşlar ve yaşadıkları küçük kentte 
dedikodudan çekindikleri için onların 


26 AĞUSTOS 


SOMETHİNG TO TALK ABOUT 


Oyuncular: Emma Thompson, Jonathan Pryce, Steve Waddington, Rufus Sewell. 


hey'nin ilk sözleri “Kim bu başdöndürücü delikanlı” olur ve onun bir kadın olduğunu anladığında bir hayli şaşırır. Bir eşcinsel olan ünlü yazar hayatında ilk kez bir kadınla ciddi bir 
ilişkiye girecek ve 17 yıllık bir aşk-arkadaşlık serüveni başlayacaktır. 


Oyuncular: Rob Lowe, Demi Moore, James Belushi, Elizabeth Perkins. 


romantik komedi. David Mamet'nin 
Sexmal Perversity Wı Chicago adlı oyunundan beyazperdeye uyarlanan film, 
konuşmalarına rağmen gerçek bir iletişim kurmakta zorlanan Debbie ve 
Danny'nin ilişkilerini en yakın arkadaşlarının yorumlarıyla anlatıyor. 


Oyuncular: Al Pacino, John Cusack, Bridget Fonda, Danny Aiello, Martin Landau. 


Calhoun'dur. Ancak günün birinde 
gerçekleşen korkunç bir olay işlerin 
hiç de göründüğü gibi olmadığını ortaya koyacaktır. Polisle mafya arasında çıkan bir çatışmada 6 yaşında küçük bir kız kaza sonucu öldürülür ve 
büyük bir skandal patlak verir. 


Oyuncular: Julia Roberts, Dennis Ouaid, Robert Duvali, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick. 


tekrar bir araya gelmeleri yönünde 
telkinlere başlamışlardır. Ancak Grace'in annesi de kendi kocasının onu 
yıllardır aldattığını öğrenince yola gelir ve gözünün yaşına bakmadan adamı evden atar. Kadro güçlü, konu sağlam. Kaçırmayın deriz. 


RUFUS SEWELL 


SİNEMADAN ÖNCE ŞANSINI FARKLI ALANLARDA 
DENEYEN SEWELL, SONUNDA OYUNCULUĞA KARAR 
» KILDI; AMA KARİYERİ BOYUNCA 'KOSTÜME' 

“ FİLMLERDEN KURTULAMADI 


Önce animatör olmak istedi, sonra davulcu, sonra oyuncu. Genç yaş- 
ta tiyatro okulunu bırakıp sahneye çıktı, ilk rolüyle Olivier Ödülü'nü ak 
dı. Sonra da Broadway'de Tiyatro Dünyası Ödülü'ne layık görüldü. 

O on yaşındayken ölen Avustralyalı animatör babanın oğlu Rufus Se- | 
well, televizyon ile sinemayı da ihmal etmedi. İlk filmi, Patsy Kensit'in 
'canki' sevgilisini oynadığı Twenty-One'dı; ama dikkati, TV mini dizisi 
Middlemarch'la, özellikle de John Schlesinger'in Cold Comfort Farm'ı 
ve bu ayın filmlerinden Carrington'la çekti. 'Kostüme' filmlerden kurtulamıyor. Helen of Troy'un TV versiyonunda Agamemnon, BBC yapımı 
The Last King'de Kral 2. Charles oldu. Sinemada ise son olarak, Tris- 
tan & Isolde'de, Lord Marke'yi oynadı. 


HIRS SAHİBİ BİR KADIN 


DEMI MOORE 


SORUNLU BİR ÇOCUKLUĞUN ARDINDAN ($i 
YAŞAM BOYU SÜREN BİR HIRS VE i 
GERGİNLİK DOĞDU 


Bruce Willis'le evliliği ve boşanması, karnı burnunda 
hamileyken Vanity Faire çıplak fotoğrafıyla kapak olmak 
gibi olaylarla tabloid manşetlerinden düşmeyişi, promosyona yönelik zekasına ve hırsına bağlanmıştı. Hep daha fazlasını istiyordu Demi Moore. Hatta ona 'Gimme More' diyorlardı: Daha, daha ver. 

Yine de, 80'ler ile 90'ların başında bir dizi başarılı 
filmde alnının akıyla oynamıştır. Demetria Guynes olarak sorunlu bir çocukluk geçirdi. O ergenlik çağına erişmeden ailesi otuz kez yer değiştirdi. Sorunlu bir ilişki yaşadığı babasının öz babası olmadığını o intihar edince 
öğrendi. On beş yaşındaydı. Bir yıl sonra okulu bıraktı, Avrupa'da modellik yaptı. Oyunculuğa ilk kez rockçı Freddy 
Moore'la evliyken, TV draması General Hospital'la başladı. 
Choices'la adım attığı sinemaya geçen yıl Charlie's Angels: Full Throttle'ın Madison Lee'si ile başarılı bir dönüş 
yaptı; ama daha çok yapımcılıkla meşgul. 
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THE DOGS OF WAR 


Yönetmen: John Irvin 


CHRISTOPHER 


WALKER 


TOM 
BERENGER 


Yapım Yılı: 1981 Süresi: 100 Dakika 
Frederic Forsythe'in romanından beyazperdeye uyarlanan The Dogs Of 
War, hükümeti devirmek üzere bir Afrika ülkesine giden paralı asker Jamie 
Shannon'ın yaşadıklarını anlatıyor. 
Askeri faaliyetlerinin yanı sıra bölgede 
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bir maden açmak isteyen zengin bir 


A DRY WHITE SEASON 


Yönetmen: Euzhan Palcy 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 102 Dakika 
Önemli oyuncuların rol aldığı A Dry 
White Season, ırkçılık karşıtı söylemiyle öne çıkan güçlü bir film. Siyah 
beyaz ayrımının büyük olaylara yol 
açtığı Güney Afrika'da geçen film, öğretmenlik yapan Ben Du Toit'nın 

evindeki bahçıvanın oğlunun polis ta- 
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SALVADOR 


Yönetmen: Oliver Stone 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 117 Dakika 

Oliver Stone'un 1986 tarihli filmi Sa/- 
vador, yönetmenin en başarılı filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sa/- 
vador'da hayatını dünyanın dört bir 
yanında haber kovalayarak kazanan 
bir savaş muhabirinin El Salvador'da 
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yaşadıkları anlatılıyor. 


Yönetmen: Norman Jewison 


Yapım Yılı: 1968 Süresi: 96 Dakika 

Zengin işadamı Thomas Crown büyük bir banka soygunu gerçekleştirmek ve her şeyi geride bırakarak 
Rio'ya yerleşmek ister. Hiç görmediği 
bir ekibi uzaktan idare edip, başarılı 
bir operasyon sonucu İsviçre'deki 
banka hesabına 3 milyon dolar trans- 
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Oyuncular: James Woods, James Belushi, John 


THE THOMAS CROWN AFFAIR 


Oyuncular: Christopher Walken, Tom Berenger, Colin Blakely, Hugh Millais. 


işadamı için araştırmalar da yapan 
Shannon bir fotoğrafçı kılığına girer 
ve bölgede karşılaştığı insanlarla görüşür. Fakat onun etrafta sorular sorarak dolaşması şüphe çekecek ve hükümet yetkililerinin emriyle görevlilerce tutuklanacaktır. 


Oyuncular: Donalt Sutherland, Janet Suzman, Marlon Brando, Zakes Mokae. 


rafından tutuklanıp dövülmesiyle başlıyor. Önce polisin haklı sebepleri olabileceğine inanan Du Toit gerçeği sonradan öğreniyor. 

Temmuz ayının başında yaşamını yitiren ünlü oyuncu Marlon Brando'yu 
anmak için iyi bir fırsat. 


Savage. 


20 yıldır nerede olay çıkarsa soluğu 
orada alan foto muhabiri Boyle, içki- 
ye ve uyuşturucuya olan düşkünlüğü 
yüzünden işsizlikle yüzyüze kalmıştır. 
El Salvador'da yaşanan iç savaşı 
izlemenin bir çözüm olabileceğini 
düşünen Boyle yola çıkar. 


Oyuncular: Steve McGueen, Faye Dunaway, Paul Burke, Jack Weston. 


fer eden Thomas Crown'ın hesap edemediği bir şey, daha doğrusu biri vardır. Sigorta şirketinin olayı araştırmak 
için görevlendirdiği Vicky Anderson 
soygunun arkasındaki beyni bulacak; 
ama Crown ile tutkulu bir aşk yaşamaktan kendini alamayacaktır. 


UÜ 


ACTORS STUDIO'NUN ÖĞRENCİLERİNDEN 
MARLON BRANDO, YAŞAMINI KAYBETTİĞİ GÜNE 
DEK HEP AYKIRI; AMA TUTARLI DURUŞUYLA 
ANIMSANDI DURUSU ADINA ZAMAN ZAMAN 


SİNEMADAN BİLE UZAKLAŞTI 


Zengin bir petrolcüyü oynadığı 1980 yapımı 
The Formula'dan beri sinemayı bırakmış görünüyordu; ama Martinikli: genç kadın yönetmen Euzhan Paley 1989'da, ikinci filmi A Dry White Season'da, avukat lan McKenzie'yi oynaması için 
onu ikna etti. Bahçıvanının oğlu polis elinde ölünce bir şeyler yapması gerektiğini hisseden Ben 
du Toit'nın (Donald Sutherland) isteği üzerine, 
'intihar' denen cinayeti kanıtlamaya gelmişti. 

Oysa mahkeme dahil, her şeyin boş olduğunu 
biliyordu. Mekenzie'yi, Charles Laughton ya da 
Orson Welles nasıl oynarsa, öyle oynamış. r 
Teatral jestlere başvuruyor, imalı laflar 
ediyor, hayrete kapılmış gibi yapıyor. 
McKenzie çok zeki olsa da alaycı ve 
komik olmayı seçmiş, çünkü bu da 
onun protesto biçimi. 


RANDO'NUN 
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Kim Kim bilir, belki Marlon Brando'nun da. 
Brando, Actors Studio'nun en parlak mezunlarından biri olduğu ilk zafer yıllarının ardından, düşüşe geçmişti. Sonra, stüdyonun itirazlarına karşın onun The Godfather'da Don Vito Corleone'yi 
oynamasında etkili olan Coppola sayesinde yeniden eski günlerine döndü. Bertolucci'nin Last 
Tango in Paris / Paris'te Son Tango'sundaki depresif ve sürgün Amerikalı Paul ile bir kez daha efsane oldu. Coppola ile ikinci filmi Apocalypse 
Now / Kıyamet'teki deli Albay Kuriz'la akıldan çıkmaz bir portre çizdi. Aslında türlü milletten insanı oynamıştır: EMİliano Zapata (Viva Zapata), Napoleon Bonaparte (Desirğe), Japon Sakini (Teahouse of the August Moon/Çayhane), Büyükelçi 
Harrison Carter MacWhite (Ugiy 
American / Çirkin Amerikalı). 
TX Bu kez de Güney Afrikalı ve 
hep olduğu gibi, bir jestle, bir 
mimikle daima hatırlanacak 
anlar yaratıyor. 
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Yönetmen: Karel Reisz 


Yapım Yılı: 1981 Oo Süresi: 118 Dakika 

Aynı anda iki ayrı zaman diliminde 
geçen filmde her oyuncu iki ayrı karakteri canlandırıyor. Zira film içinde 
çevrilen ikinci bir film var. French 
Lieutenant's Woman, az bulunur güzellikteki görüntüleri ve ustaca kota- 
<8  rılmış senaryosuyla izleyenler üzerin- 


Yönetmen: Robert Benton 


Yapım Yılı: 1982 Oo Süresi: 87 Dakika 

Hastalarından biri ölünce hiç beklemediği tehlikeli bir oyuna bulaşan bir 
psikolog ile onu bu tutku ve cinayetle 
bezeli oyuna çeken gizemli bir kadının 
gerilim yüklü öyküsü var karşımızda. 
Katil kim, doktorun çılgıncasına tutulduğu esrarengiz kadın mı, yoksa 


7 AĞUSTOS 


Yönetmen: Michael Cimino 


Tinmeerinisi ' 
ğ Lightioot wi. 
Me 


dı 


Yapım Yılı: 1974 Süresi: 110 Dakika 

The Deer Hunter ve Heaven's Gate 
filmlerinin yönetmeni Michael Cimino'nun ilk yönetmenlik deneyimi olan 
Thunderbolt & Lightfoot aksiyon, 
drama ve komediyi bir araya getiren 
sürükleyici bir yol filmi. Emekli hırsız 
Thunderbolt ve canına kastederken 


14 AĞUSTOS 


AT CLOSE RANGE 


Yönetmen: James Foley 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 110 Dakika 
1970'lerde Bruce Johnston, oğlu ve 
kardeşleri Philadelphia'nın korkulu 
rüyası haline gelmiş bir “suç ailesiydi”. 
İnanması zor suçlar işleyen bu ailenin 
gerçek hikayesinden yola çıkan A? 

Close Range James Foley imzasını taşıyor. Konusu bir hayli sert olan film- 


14 AĞUSTOS 


30 


FRENCH LEUTENANTS WOMAN (saat 20:00 


SHLL OF THE NIGHI saat 2200 


THUNDERBOLT & LIGHTFOOT 


saat 22:00 


Oyuncular: Meryl Streep, Jeremy Irons, Hilton McRae, Emily Morgan. 


de uzun süreli bir etki bırakacak. Jeremy İrons'ı sinemadaki ilk önemli rolünde izleyeceğimiz filmin yönetmeni 
Karel Reisz. 

Film, aralarında En İyi Kadın Oyuncu 
(Meryl Streep) da bulunan beş dalda 
Oscar'a aday gösterilmişti. 


Oyuncular: Roy Scheider, Meryl Streep, Jessica Tandy, Joe Grifasi. 


bir başkası mı? Büyük usta Hitchcock'a çeşitli göndermelerin yer aldığı 
Still Of The Night, türün tutkunları 
için kaçırılmayacak bir fırsat. Robert 
Benton'ın yönettiği filmde başrolleri 
iki usta oyuncu Roy Scheider ve 
Meryl Streep paylaşıyor. 


saat 20:00 


Oyuncular: Clint Eastwood, Jeff Bridges, George Kennedy, Geoffrey Lewis. 


kaçıp arabasına sığındığı Lighifoot arkalarına bile bakmadan yola koyulurlar. Hedef Thunderboltun önceden 
gerçekleştirdiği bir soygunun ganimetlerini toplamaktır. Tabii Thunderbolt'un son derece kızgın ve tehlikeli 
ortakları onları bulmadan önce. 


Oyuncular: Sean Penn, Christopher Walken, Mary Stuart Masterson, Chris Penn. 


de, Sean Penn ile bir başka Oscarlı aktör Christopher Walken başrolleri 
paylaşıyor. Uzun yıllardır görmediği 
babasını bulan genç Brad, onun gösterişli yaşam tarzından etkilenmiştir. Ne 
var ki babası bir suçludur ve öldüremeyeceği kimse yoktur. 


AİLEDEN OYUNCU 


JEFF BRIDGES 


OSCAR VE ALTIN KÜRE'NİN ANLAŞILMAZ BİR 
ŞEKİLDE "VERİLMEDİĞİ" AKTÖR 


Akademi farkında değilmiş gibi davransa da, oyunculuktaki 
başarısı herkesin malumu. Aktör baba Lloyd'un oğlü; aktör ağa 
bey Beau'nun kardeşi, mevcut en iyi oyunculardan Biri. 

Kamera karşısına geçtiğinde bir yaşında bile değildi. Dört kez 
Oscar'a, üç kere de Altın Küre'ye aday oldu; ama tuhaftır, hiçbirini alamadı. Aynı zamanda, iki yüz şarkı bestelemiş usta bir 
müzisyendir. Ağabeyi Beau ile oynadığı The Fabulous Baker 
Boys'da (1989) bu yeteneğini konuşturmuştu. 1980'lerden beri Widelux marka tuhaf kamerasıyla çektiği set fotoğraflarını bir kitapta topladı. Kendi çizimlerinin yer aldı- şema 
ğı çok eğlenceli bir İnternet sitesi de var. Kısa 
süre önce gösterime giren, Kip Williams'ın yönettiği John Irving uyarlaması The Door in the 
Floor'la çok iyi eleştiriler aldı. Belki bu sefer 
talihi yaver gider de, o sevimli “komşu 
çocuğu” tipi, başarısını kösteklemez. Thunderball and Lightfoot'ta hippi ruhlu sevimli 
avare Lightfoot olarak karşımızda. 


İKİ USTA AKTÖRÜN ARASINDA KENDİNİ 
GÖSTERMEYİ BAŞARDIĞI BİR ROLDE 
İZLEYECEĞİMİZ MASTERSON, DAHA ÇOK 
'ERKEK FATMA' ROLLERİYLE TANINIYOR 


Onu bu ay ekranda, sevdiği gencin (Sean Penn) babasının (Christopher Walken) tecavüzüne uğramış Terry 
i olarak izleyeceğiz. Masterson, gerçek olaylara dayanan 
i bu çok etkili suç dünyası dramında iki büyük aktör ara- 
| sında kendini göstermeyi başarmış. Yönetmen baba ile 
aktris annenin kızı Mary Stuart Masterson, 9 yaşından 
i beri sinemada. Arada antropoloji öğrenimini de tamamladı. Kısa sarı saçları, narin yapısıyla daha çok, 'erkek 
Fatma" rolleri oynadı. 1990'larda Married to lt, Fried 
Green Tomatoes ile Benny & Joon gibi filmlerde dişlerini geçirebileceği roller buldu. Sonra babası Peter Masterson'ın yönettiği TV dizisi Lily Dale'de ve kendi dizisi 
Kate Brasher'da başrol oynadı. Tiyatroyu da ihmal et 
miyor, Nine müzikaliyle 2000'de bir Tony Ödülü aldı. 


— 
LU 
(1 
cc 
o 
2 
— 
LL. 
EZ 


ve 


GNEC-E her cumartesi 20:00 - 22:00 


GHAEL CRAWFORD JOHN LEMON 
Ki TN 


21 AĞUSTOS 


21 AĞUSTOS 


V.C. Andrews 


FLOWERS 
INGİHE- ANNE 


28 AĞUSTOS 


- HOW IWON THE WAR saat 20:00 


Yönetmen: Richard Lester 


Oyuncular: Michael Crawford, John Lennon, Roy Kinnear, Lee Montague. 


Yapım Yılı: 1967 O Süresi: 105 Dakika 
Amerikan sinemasının genellikle kahramanlık öyküleri düzdüğü 2. Dünya 
Savaşı'na karanlık bir bakış atan How 
I Won The War, usta yönetmen Richard Lester'in imzasını taşıyor. 
Filmde karakterlerin doğrudan kameraya hitap ettiği, gerçek savaş görün- 


Yönetmen: Arthur Penn 


Pette Duke'un canlandırdığı genç Helen Keller'in dünya ile iletişim bağı 
yok denecek kadar azdır. Hayatının 
geri kalan bölümünü nasıl geçireceği 
koca bir bilinmeyendir. 

Perkins Enstitüsü'nden gelen yarı görme özürlü Annie Sullivan (Anne Banc- 


FLOWERS IN THE ATTIC 


Yönetmen: Jeffrey Bloom 


saat 20:00 


tülerinin haber bültenleri şeklinde araya girdiği stilize bir anlatım tercih 
edilmiş. Lester'in iki Beatles filminden 
sonra gerçekleştirdiği How I Won 
The War sivri mizahi üslubu ve içerdiği hem dokümanter hem de fantastik 
unsurlarla izleyiciyi kavrıyor. 


Oyuncular: Anne Bancroft, Victor Jory, Inga Swenson, Andrew Prine, Pette Duke. 
i Yapım Yılı: 1962 Süresi: 102 Dakika 


roft), Helen'e rehberlik etmeye başlar. 
Genç kızın, dünya ile arasına kurduğu 
karanlık duvarı yıkmak hiç de kolay 
olmayacaktır. 

Beş dalda Oscar'a aday gösterilen 
film, Anne Bancroft ve Pette Duke'a 
ödül kazandırmıştı. 


Oyuncular: Louise Fletcher, Victoria Tenant, Kristy Swanson, Jeb Stuart Adams. 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 88 Dakika 
Flowers In The Attic, babaları ölünce 
büyükannelerinin yanında yaşamaya 
başlayan dört kardeşin başlarına gelen olayları anlatıyor. 

Dindar büyükanne son derece katı 
alışkanlıkları olan ve çocukların da ev 
içinde onun kurallarına uymalarını is- 


Yönetmen: Stephen Gyllenhaal 


ADANGEROUS WOMAN saat22:00 


teyen biridir. Çocukları büyük evin 
çatı katına kilitleyen ve anneleriyle 
görüşmelerini de engelleyen büyükanne rolünde Guguk Kuşu filminin Oscar'lı aktrisi Louise Fletcher'i görüyoruz. Flowers W The Attic, psikolojik 
gerilim türünün yetkin örneklerinden. 


Oyuncular: Debra Winger, Barbara Hershey, Gabriel Byrne, David Strathairn. 


Yapım Yılı: 1993 Oo Süresi: 97 Dakika 

Hayatını yalnızlık üzerine kuran ve 
bir kuru temizlik dükkanında çalışan 
Martha psikolojik yardima muhtaç 
biridir. Kız kardeşi Frances de tıpkı 
Matha gibi yalnızdır; ama bu yalnızlığını sık sık değiştirdiği sevgilileriyle 
kapatmaya çalışmaktadır. Son sevgili- 


sinin karısı Frances'in evine girerek 
olay çıkartır. Evin hasarlı bölümlerini 
onarmak üzere yardıma gelen alkoloik Mackey ile Frances arasında bir yakınlaşma doğar. İşin kötü tarafı Mackey bir yandan da Martha ile bir şeyler yaşamaktadır. 


ANNE BANCROFT 


OSCARLI AKTRİS, DİSİPLİNLİ BİR OYUNCU. PERFORMANSININ KARŞILIĞINI 
DA SAYISIZ ÖDÜL ALARAK ÇOKTAN İSPATLAMIŞ BİR YETENEK 


Aldığı ödüller ve adaylıklarının listesi biyografisinden 
de uzun olan ender oyunculardan biri. Aslında iki ayrı 
meslek hayatı oldu denebilir. Önce 1950'li yıllarda yeteneklerinden yeterince yararlanılmayan filmlerde oynadı. 1960'larla birlikte parlak dönemi başladı. 

Bu ay CNBC-e ekranında izleyeceğimiz The Miracle 
Worker'la sınır tanımayan büyük bir aktris olduğunu 
kanıtladı. The Graduate'in Mrs. Robinson'ı ile de 
ölümsüzler arasına girdi. Bronxlu Anne Bancroft, ya da 
gerçek adıyla Anna Maria Louisa, İtalyan-Amerikan bir 
ailenin kızı. 1950'lerde sinemada hayal kırıklığına uğrayınca tiyatroya geçti, beş yıl sahnelerde kaldı, ödül 
ler aldı. Sonra Helen Keller'in hocası Anne Sullivan rolünde, The Miracle Worker (1962) ile sinemaya Oscar'lı bir dönüş yaptı. Ama törene katılamadı, çünkü 
Broadway'de Cesaret Ana'da oynuyordu. Bir hafta 
sonra Joan Crawford ona ödülünü sahnede verdi. 
1964'ten beri Mel Brooks'la evli. Sadece dramlarla sınırlı kalmamasını da bu beraberliğe borçlu. 


DEBRA WİNGER 
NEREDE? 


KADIN OYUNCULARIN BİR ÇOĞU 40'LI 
YAŞLARLA BİRLİKTE ORTADAN 
KAYBOLUYOR, DEBRA DA ONLARDAN BİRİ 


Kadın oyuncular 40 yaşından sonra nereye gider? 1980'li yılların starlarından Rosanna Arguette bu soruya cevap vermek 
için kameranın arkasına geçip belgesel bir film çekmiş: Searching for Debra WingerKayıp Aranıyor: Debra Winger”. 

Filmde Jane Fonda'dan, Sharon Stone'a, Meg Ryan'dan Whoopi Goldberg'e pek çok ünlü aktris, sinema dünyasında kadın 
olmanın zorluklarını anlatıyor. Arguette'in yola çıkış nedeni, filme adını veren, 3 kez Oscar'a aday gösterilmiş efsanevi oyun- 

“cu Debra Winger'ın ortadan kaybolması. Acı gerçek şu: Hollywood'da 40 yaşından sonra kadın oyuncular ya arka planda kalıyor, ya iş bulamıyor, ya da düpedüz ortadan kayboluyor. Bu ay 
Winger'ı A Dangerous Woman'ın sakin, ruhsal sorunlarla boğuşan Martha'sı olarak izleyince, bu kayba siz de üzüleceksiniz. 


RL 


www.cnbee.com 


YAYIN AKIŞI 


TEMMUZ AYINDA BAZI DİZİLERİN YAYIN GÜN VE SAATLERİ DEĞİŞİYOR. 
AYRINTILARI CNBC-e DERGİ'NİN ORTASINDAKİ EKTE BULABİLİRSİNİZ 


Ağustos ayında CNBCe izleyicilerini bir sürpriz (o 3. sezonunu izleyeceğimiz 24'te maceranın nasıl 
bekliyor. Saate karşı mücadele veren Jack Ba- başladığını hatırlamak isteyenler ve bu gerçek zauer'le tanışmamızı sağlayan 24'ün birinci sezonu (o manlı hikayeyi geç keşfedip de ilk sezonu kaçıran- 
19 Ağustos'tan itibaren haftanın yedi günü, saat lar hergün 20.00'de saatlerini ayarlayıp ekran bâ- 
20.00'de ekranda olacak. Yeni Yayın Dönemi'nde ( şına geçmeli. 


PAZARTESİ ÇARŞAMBA PERŞEMBE 


FRASIER 


ACCORDING TO JIM 


MALCOLM IN THE MIDDLE 


SCRUBS 


WITHOUTA 
TRACE 


BOOMTOWN 24 


(2. Sezon) 


THE X-FILES BOOMTOWN 


USTALARA GİŞE MACERA 
SAYGI FİLMLERİ FİLMLERİ 


KOMEDİ 
FİLMLERİ 


DÜNYA 
SİNEMASI 


FİLM 
BİRDEN 


SOUTH 
PARK 


İlk sezonunu izledikten sonra uzak kaldığımız 
bir başka macera olan Boomtown'da da ikinci sezon sürüyor. Farklı kurgusuyla dikkat çeken Boomtown'un 2. sezon finali 24 Ağustos'ta. 


BUFFY FİNALİ 

Temmuz ayı CNBC-e izleyicileri için oldukça duygusal bir aydı. Buffy The Vampire Slayer, 18 Temmuz'da Büyük Final bölümüyle sona erdi. Üstelik, 
dizinin devamı çekilmeyeceği için, bu bölüm 
Bufiy'yle vedalaşmak için son fırsattı. 

Ağustos ayının başında, 2 Ağustos'ta başlamak 


PAZARTESİ ÇARŞAMBA 


AĞUSTOS'UN İKİNCİ YARISINDA 


prime-time 


FRASIER 


24 İLK GÜNE 
(18 Ağustos'tan itibani 


BOOMTOWN 
(2. Sezon Finali 
24 Ağustos) 


THE X-FILES 


KOMEDİ 
FİLMLERİ 


USTALARA 
SAYGI 


DÜNYA 
SİNEMASI 


ANGEL 
(19 Ağustos'tan itibaren) 


PERŞEMBE - 


üzere hafta içi her gece saat 24.00'te Bufiy The 
Vampir Slayer'ın bu olağanüstü sezonundan bölümler tekrar yayınlanacak. Angel'ın döndüğü, Spike'in kendini feda ettiği, Sunnydale'in yerle bir olduğu final bölümünü izlemek için son bir şans! 


ANGEL 

13 Ağustos'tan itibaren aynı saatte ise Angel'ın 
dördüncü sezon bölümleri ekranda olacak. Yeni 
Yayın Dönemi'nde yeni sezon bölümlerini izleyeceğimiz Angel'la geceyarısı buluşmak isteyenler 
13 Ağustos'tan itibaren 24.00'te ekran başına! 


Ayrıntılibilgi için www.cnböe:com> 


CUMARTESİ 


THE SIMPSONS 


ACCORDING 
TOJIM 


WTHOUT A 
Mala ar TRACE 


GİŞE | 
FİLMLERİ 


MACERA 
FİLMLERİ 


FİLM 
BİRDEN 


Ve 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


ER 


—. 


BOOMTOWN 


23:00 
THE X-FILES 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


Jamey'ye, CTU içinden bilgi 
sağlaması için para ödüyor. 


8 Rick | DAN 
(Daniel Bess) 2 (Matthew Carey) 


* Gaines tarafından işe alındı ve * Gaines, Kim'i kaçırması için 
Kim'e kaçırıldığı sırada : işe aldı, sonra yalan söylediği 


kurtulması için yardım etti. için onu öldürdü. 


Kim'i, arkadaşı Rick'le 
birlikte rehin aldı. 


Kim, Rick'ten hoşlanıyor 

» ve annesini bulması için 
yardım edeceğini 
umuyor. 


& 7 Glisha Cuthben) e 
ĞIİZ / * Jack'in kızı - Jovam'ı öldürdü ve 
— Teri'nin hayatını 


, 


Şimdi annesini arıyor. 


BAUER 


Jack'e, Nina'yla geçmişte yaşadığı aşk 
nedeniyle kızgın ve mesafeli. 
IY ALMEIDA 
(Carlos Bernard) 
* Jack'in iş arkadaşı. 


I Nina, iş yerinde 
Tony'nin patronu; 
(Xander Berkeley) özel ENİSE 
* Bölge Direktörü. sevgilisi: 
Jack'i aslında sevmiyor. 


GEOR 


GEORGE 


Jack'e ailesinin tehlikede olduğunu söylemeycek. 


Jack ona inanıp inanmama 
noktasında kuşkulu. > a Hala Jack'ten hoşlanıyor. 


Ondan, Teri ve Kim'i korumasım 5 


RYAN CHAPPELLE 


(Paul Schulze) : 
» Jack'in davasını İçişleri NINA MYERS 


Bakanlığı'nın avcuna (Sarah Clarke) 
bırakan patronu. 
ırakan patronu. p * Jack'in iş arkadaşı 
ve eski sevgilisi. 


Jack'in Milor 
yardımına 
Nina'yı rakip olarak görüyor. e İ 
Bilgisayarlar i 
konusunda ei 
ALBERTA GREEN Milo'ya R İ MıLo i 
(Tamara Tunie) ihtiyacı var. A 4 (Eric Balfomğ 
* CTU'nun kısa dönem * CTU'da Jamej 
direktörü oldu. bilgisayar ez3 


Jack'i tutuklattı. 


JAMEY FARRELL 
(Karina Arroyave) 
* Şüphelenilen kirli ajan. 


Nina ve Tony tarafından 
ölü bulundu. 


İRA GAINES 
(Michael Massee) 


* Plan A: Gaines, Andre 
tarafından tutulur. Görevi, kızı 
ve karısı kaçırılan Jack'i, 
Senatör Palmer'ı öldürmesi 
için ikna etmektir. 


Teti'yi karargaha 
getirmek zorunda. 


Döktorü vuruyor. 


DR. PHIL 
PARSLOW 
(Wincent Angeli) 


eri'ye, vurulmadan önce kim 
nu hatırlaması için yardım ediyor. 


Mark, 

Jack'e gizli bir 
hapishanede 
yardım eder. 


7 TER! BAVER 
/ (Leslie Hope) 
* Kaçırıldı. Sonra 
kurtulmayı başardı; ama 
hafızasını kaybetti. 


Jack BAUER 
(Kiefer Sutherland) 
* CTU'nun başında 


Alt kurulun başında olduğu 
dönemde Jack ve ekibini Balkan 
Savaşı suçlusu Victor Drazen'i 
yok etmek için görevlendirmişti. 


NICOLE PALM 
(Megalyn Echikunwoke) 
* Senatör Palmer'ın kızı. 


Alt kurulun başında olduğu dönemde Jack ve ekibini Balkan 


Savaşı suçlusu Victor Drazen'i yok etmek için görevlendirmişti. 


DRAZEN 


Markı öldürür. 


MARK DESALvo 


(Lou Diamond Phillips) 
* Victor onu öldürür ve 


hapishaneden kaçar. 


Jack, onu 

suikastten 

korumakla 
N görevi. 


5 > 


(Dennis Haysbert) 
* Başkan Adayı 


Senatöre 


şantaj yapıyor. 


Palmer, oğlu adına 


endişeleniyor. 


Keitii Dr. 


VİCTOR DRAZEN 
(Dennis Hopper) 
* Sırp Savaş Suçlusu. Jack ile 
geçmişten kalma ciddi 


hesapları var. Andre ve 
Alexis'in babası. 


Victor, Jack'i 
eşi ve karısının 
öldürerek, onu 
cezalandırmak 
istiyor. 


Jovan Myovıc 
(Henri Lubatti) 

« Teri'yi evinde öldürmeye 
çalışan, Andre Drazen 
tarafından tutulmuş 
kiralık katil. 


Palmer'i ve Jack'in 
ini öldürmek çin 
talimatları bekliyor. 


ANDRE DRAZEN 
(Zeljko ivanek) 


* Victor Drazen'in büyük oğlu. 
İntikam peşinde. 


Senatör Palmer" 
yok etmek için üç 
adam tuttu. 
Pretend 


ALEXIS DRAZEN 
(Misha Collins) 


* Victor Drazen'in oğlu. 
Andre'nin kardeşi. 


Elizabeth'e 
aşık gibi 
davrandı. 


SENATOR 
DAvıD PALN 


NASH 


BETH 


P ELUZABETH 
(Kara Zediker) 
* Palmer'ın yardımcısı. 


Alexis tarafından kandırıldı; 
ama sonra cezasını ver: j 


Shemy'ye 
inanmıyor. 

Keith'in 

saklanması 

işine katıldı. 


SHERRY PALMER 
(Penny Johnson Jerald) 
* David Palmer'ın eşi. 
Ailesini korumak ve 
kocasının şantaj meselesinin 
ortaya çıkmaması adına 
yapmayacağı şey yok. 


Ca 
CARL 


(Zack Grenier) 
s Kampanya yardımcısı 


Ferragamo'nun 
öldürülmesiyle 


(Vicellous Shannon) 
David Palmer'ın oğlu 


(Tanya Wright) 
Kampanya yardımcısı 


AGK BALER İN SENATÖR PALMER'A KARŞI 
© DÜZENLENEN İLK SUİKASTI ENGELLEMEYE 
& si 24'ÜN BİRİNCİ SEZONU, 
13 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN 
HAFTANIN 7 GÜNÜ, SAAT 20.00'DE 


24 televizyon dünyasında bir bomba gibi patladı ve “gerçek zamanlı tek dizi? sloganıyla beklenen etkiyi yarattı. İlk iki sezonunu CNBC-e'de 
izlediğimiz 2#'ün, üçüncü sezonu da yeni yayın 
döeminde ekranda olacak. 

Şimdiden kült statüsüne ulaşan 2'ü geç keşfedenler ya da yeni sezon öncesi “psikolojik hazırlık? yapmak isteyenler, 13 Ağustos'tan itibarenhaftanın yedi günü saat 20.00'de “aşırı doz 24'e 
hazır olsun. 


İLK SEZONUN ÖYKÜSÜ 

Kiefer Sutherland'in Jack Bauer'i canlandırdığı ve Dennis Hopper'ın da aralarında bulunduğu 
güçlü bir oyuncu kadrosunun rol aldığı 2#'ün ilk 
sezon konusuna konusuna gelince... 

Hikaye, California Başkanlık Seçimi'nin yapı- 
İacağı geceyarısı başlıyor. Anti Terör Birimi'nin 
komutanı olan Jack Bauer (Kiefer Sutherland), 
başkan adayı David Palmer'a bir suikast girişimi 
yapılacağını öğrenir. Bauer, sadece suikasiçilere 
değil zamana karşı da savaşmak zorundadır; 
çünkü önünde sadece 24 saati vardır. 

24 saat boyunca asla unutamayacakları bir 
günün parçası olan çeşitli karakterler katılır öyküye... “Şehirde sıradan bir gece” geçirmek için 
yola çıkan, Jack'in kızı Kimberly, tahmin edemeyeceği gelişmelerin ortasında kalırken; Jack'in 
eşi Teri, Kimberiy'ye yardım etmek için çabalar. 
Bir süre sonra Teri de hiç bilmediği bir oyunun 
parçası olacak ve kızıyla birlikte ölümün sınırlarında dolaşacaktır. 

Zor bir gece geçiren Jack, bir süre sonra kızı 
ve eşinin başına gelenleri öğrenir. Başkan adayını korumakla görevli Jack, diğer yandan da ailesini korumak için yasadışı örgüt üyeleriyle gizli 
pazarlıklar yapmak zorunda kalır. 

Tehlikeden habersiz olan Senatör Palmer ise 
bir şantajla boğuşmaktadır. Politika dünyasının 
kendine has tehlikeli ilişkileri içinde yolunu bulmaya çalışan Palmer'in oğlu da başını derde Sokacak, işler daha da karışacaktır. 

Son ana kadar kimin kim olduğu konusunda 
emin olamayacağınız, herkesin birbirinden kuşkulandığı olağanüstü bir macera 24. 


13 AĞUSTOS'TAN 
İTİBAREN 


haftanın 7 günü 20:00 


JACK BAUER 
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KİM KİMDİR 

Kimberiy Bauer- ELİSHA CUTHBERT 
Teri Bauer- LESLIE HOPE 

Jack Bauer- KIEFER SUTHERLAND 
David Palmer- DENNİS HAYSBERT 
Nina Myers- SARAH CLARKE 


YA 


GNECE hafta içi hergün 20:00 


MALCOLMIN THE MIDDLE 


MALCOLM 'SÜPER' BİR ÇOCUK OLSA DA AİLESİ HİÇ DE SÜPER BİR AİLE 
DEĞİL. ONLAR NORMAL BİR AİLE VE BAŞLARI HER AN DERDE GİREBİLİR; 
ASLINDA SIK SIK DA GİRMEKTE 


DİZİLER 


hafta içi hergün 19:00 
Aile dizileri, televizyon dünyasının vazgeçilmez s . yg pazı yan 
parçalarından biri. Genel resim, mutlu bir aile, iyi ös e Önel 
bir ev, çalışkan ve güzel çocuklar, evine bağlı anne z 
ve babalar üzerine kurulu. 
Bölümler içinde sorunlar yaşansa da kapanış sahnesinde tüm aileyi bir arada görmeye alışık TV izleyicileri. Bütün sorunlar halledilmiş, istekler yerine z 
gelmiş, kötüler ölmüş ve iyiler kazanmış... ğ 
Oysa yakından tanıdığımız üç dizi var ki bu geleneğe “tereddüt etmeden” itiraz ediyor. 
İlki, CNBC-e izleyicilerinin asla unutmadığı (ve 


unutacağa da benzemediği) Married With Children, 
ikincisi “hepimizin komşusu? The Simpsons, üçüncüsü de Wilkersonlar, yani Malcolm Iı The Middle! 


KOTU AİLE MODELİ (Mİ?) i a att 

Bu üç dizinin çizdiği aile resmi ilk bakışta negatif yanın verilerine gö- 
gibi geliyor olabilir. İnternette karşımıza çıkan bir 
makale bu “negatif görünümden? yola çıkarak bazı 5 z değ 
soruların yanıtını arıyor. 

Al Bundy ya da Homer Simpson gibi bir babayı 
kim onaylayabilir? Peki Burt Simpson ya da Bud 
Bundy gibi bir oğlu olmasını kim ister ki? 

Çocuklarının The Simpsons izlemesinden rahatsızlık “duymayan? bir babanın mektubuna yer veren 
makale, “kötü karakterler? dizileri kötü yapmaz 
mesajı veriyor: “Çocuklarım, Tbe Simpsons izleyerek, gerçek yaşamı öğreniyor. İşlerin her zaman yolunda gitmeyebileceğini, benim aslında her sorunu 
halledebilecek bir kahraman olmadığımı, ama işler 
kötü bile gitse ailenin her zaman birlikte olması gerektiğini görüyorlar.” 

Malcolm in tbe Middle da kahramanlık hikayelerinin değil, abartılı öykülerle tam da tersine aksaklıkların destanı. Dağınık bir evleri, çok çalıştığı için 
sürekli sinirli bir anneleri, kendi halinde ve zaman 
zaman zor anlayan küçük bir kardeşleri var. 

İdol olarak gördükleri büyük abileri sürekli dolaplar çeviriyor, okuldan kaçıyor, kızları kandırıyor... Kardeşler arasında kıskançlık, ufak çaplı şiddet ve bazen kendini kurtarmak adına “ben yapmadım, o yaptı ihanetleri de cabası. 

Tam da bu yüzden Malcolm In The Middle, gerçek bir fotoğraf. 

Tüm abartısına karşın, “bize bir şey olmaz? kahramanlıklarının karşısında, “Biz normal bir aileyiz ve 
başımız her an derde girebilir” mesajını veriyor; tabü bir de “ne olursa olsun ve hatta yemek olmasa 
bile, akşam yemek masası etrafında toplanılması 
gerektiğinin. 


“e 


CNBC-E hafta içi hergün 19:30 


ARASI 
AFİRLİK 


9VES RAYMOND İLE 
MİSAFİRLİKLERİNİN” 
THE KING OF OUEENS, 
BÖLÜMLERİYLE EYLÜL'DE 

CNBC-e'DE OLACAK 


Aynı yapım şirketleri tarafından hazırlanan diziler arasında *misafirlikler? yaşanması geleneği çok 
da eskilere dayanmıyor. Rekabete dayalı televizyon 
piyasasında güçlenmek adına yapımcıların ürettiği 
yeni bir yöntem bu. Farklı dizilerin kahramanları 
konuk oyuncu olarak diğer dizilerde oynatılarak, izleyicinin ilgisi artırılmaya çalışlıyor. 


BİR TV TAKTİĞİ 

NBC'nin Tbe Golden Girls, Empiy Nesi ve Nurses adlı dizileri arasındaki bağ, bu yönteme bir örnek. Eynpty Nest'in ile The Golden Girls kahramanları kapı komşu. Eynpty Nes#'in Dr Harry Weston'ı 
da Nuwrses'ın hemşireleriyle aynı hastanede çalışıyor. 
Üç dizinin kahramanları da zaman zaman ortak kaderi paylaşıyor. Örneğin yaşanan bir kasırganın etkilerini izleyiciler üç ayrı evde de gözlemleyebiliyor. 

Yapımcıları ortak olan dizilerde bu geçişler daha 
rahat yapılabilirken, farklı yapımcıların dizilerinde 
misafirlik sistemini oturtmak ise sanıldığı kadar kolay değil. Farklı şirketlere ait diziler söz konusu olduğunda, yapımcıların ticari beklentileri de farklı 
olduğu için ortak noktayı bulma konusunda güçlük 
yaşanıyor ve yayıncı kuruluşun talebi birçok kez ya 
karşılık bulmuyor ya da bir tür zorlama sonrasında 
gerçekleştirilebiliyor. 


ESKİ DOSTLUK İŞE YARADI 

Oysa, yapım şirketleri farklı olan The King of 
Oweens ile Emmy'nin gediklililerinden Everybody 
Loves Raymond arasında “misafirlik? söz konusu olduğunda hiçbir sorun yaşanmadı. Kevin James, geçmişte yazar olarak çalıştığı ve ufak bir rol üstlendiği Everybody Loves Raymond'la işbirliği yapma 
fikrine peşinen sıcak baktı. 

İlk karşılaşma, The King of Oweens'in Shameless 
Crossover Monday adlı bölümünde yaşandı. Everybody Loves Raymond'ın Ray'i ile Doug, tanıştı ve 
arkadaş oldu. Doug, Ray'in ehliyet sınavından *üçkağıt” ile geçmesine yardım etmeye kalkınca işler 
karıştı. Yakalandılar ve Doug'ın ehliyetine de el 
kondu. Doug, Ray'i eve bırakırken de onun polis 
memuru kardeşine yakalandı. Bir başka “karşılaşmada” ise Doug, farklı bir trafik sahnesinde Ray'in 
babası Frank ile çarpıştı. Anlaşılan o ki bu iki dizi 
arasında “çarpışmalar? da sürüp gidecek. 
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ZACH BRAFF, YAKALADIĞI RÜZGARI İYİ 


DEĞERLENDİRİYOR. NATALIE PORTMAN'LA 


BAŞROLLERİ PAYLAŞTIĞI VE 


YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ GARDEN 


STATE ABD'DE VİZYONE 


Serubs'ın genç doktoru J.D. rolüyle dikkat çeken 
Zach Braff, yakaladığı rüzgarı oyuncu ve yönetmen 
olarak değerlendirme konusunda oldukça başarılı. 
Senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü Natalie Portman'la paylaştığı Garden State 
adlı filmi ABD?de henüz vizyona giren Braff, Scrmbs 
dışında işler imza atmayı sürdüreceğini açıkladı. 

Disney'in çekimleri süren Chicken Little adlı yapımında baş karakter Chicken Little: seslendiren 
Zatf Braff, Scrwbs çekimlerinden fırsat bulduğu ilk 
zamanda uzun metrajlı film çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Kardeşiyle birlikte, Andrew Henry's 
Meadow adını vermeyi düşündüğü bir çocuk roma- 


44 


nı uyarlaması üzerine çalıştıklarını belirten Braff, 
çocukluğunda The Goonies adlı filmi çok sevdiğini 
ve bu projeye başlamalarında bu çocukluk anısının 


etkili olduğunu söylüyor. 

Hedefi de aynı etkiyi yaratacak bir çocuk yapımına imza atabilmek. Bu projede yapımcı ve yazar 
olarak göreceğiz Zach Braffı; çünkü yıl içinde 
Scrubs'tan kalan beş ayda Garden State ölçeğinde 
bir işe imza atabilmiş olsa da çok önem verdiği bu 
çocuk filmi gibi bir yapım için beş ayın yeterli olmadığını düşünüyor. 

Bu açıklamadan da anlaşılıyor ki, Scrwbs'tan 
uzaklaşmak gibi bir düşüncesi yok. 


YENİ YAYIN DÖNEMİNDE COUPLING'İN DÖRDÜNCÜ SEZONU CNBC-e'DE 
OLACAK. JEFF'İN YERİNE KADROYA KATILAN OLIVER, EN AZ ONUN KADAR 


BAŞARILI. BULUŞMAYA AZ KALDI! 


Tüm dünyada büyük yankı uyandıran BBC yapımı Cowpling'in dördüncü sezonunu yeni yayın döneminde izleyeceğiz. İlk üç sezonun belki de en sevilen karakteri Jeffin (Richard Coyle) diziden ayrılmış olması, dördüncü sezona dair hüzünlü bir haber 
olmakla birlikte, onun yerine kadroya dahil olan 
Oliver (Richard Mylan) tahminlerin üzerinde bir 
performans sergileyerek bu hüznü dağıtıyor. 

“Jeffin yerini kimse tutamaz” diyenlerin sesini 
duyar gibiyiz. Oysa, son sezonu izlemeden önce 
“JefPsiz olmaz” diyen herkes, izledikten sonra 
“JefP'siz de oluyormuş” diye değiştiriyor yorumunu. 

4. sezonun ilk bölümü, geçmiş sezonların birinde 
izlediğimiz gibi “aynı olayların farklı gözlerden görülmesiyle ilgili? olacak. (Tabii ister istemez, İsrailli 


güzel ile olan diyaloğu ve Jeff geliyor insanın aklına.) Ekibin diğer beş karakteri kaldıklar yerden devam ediyorlar diziye. Sayıca çok fazla olmayan bu 
grup arasındaki aşk trafiği de olanca hızıyla devam 
etmekte. İlişkilerin boyutu da geçen yıllarla doğru 
orantılı olarak değişmekte, gelişmekte ve komikleşmekte. Yine en büyük konuuları kadın erkeek 
ilişkileri olacak; zafer ve yenilgileriyle tabii. 


CNEC-e her pazartesi 21:00 


DERİN TAHLİL 


FOX MULDER 


Meraklıları iyi bilir, Te X-Files'ın kilit karakteri 
aslında Fox Mülder'dır. Yâni EBİ bünyesinde bir 
Fox Mulder olmasaydı onu icat etmek gerekirdi (ki 
Chris Carter'ın yaptığı da üç aşağı beş yukarı bu ok 
du). Biz de bu yüzden bu ay biraz Fox Mulder'i yakından tanıyalım, onü bu “paranormal” aleme sürükleyen dinamiklerin neler olduğunu anlamaya çalışalım istedik. 


İYİ AMA SEVİLMEYEN AJAN 

Ajan Fox William Mulder eğitimini Oxford'da tamamlamış. Fotografik hafızasıyla FBlın “Şiddetli 
Suçlar? bölümündeki en iyi elemanlardan biri; ama 
en sevileni olduğunu söylemek zor. Nedeni ise büro- 
nun X-Files adı verilen açıklanamayan olayları kapsayan dosyalarına duyduğu aşırı merak ve bu merakın sonucu üstletiyle girdiği çekişmeler. Bütün bu 
dosyalara merak salması ise büroda bir şifre uzmanı 
olarak çalıştığı ilk üç yıla rastlıyor; ama tabii ki öncesi de var. 


KİLİF ÇOCUKLUK ANISI 

Sıfır noktası Foxin çocukluğunda yaşadığı tuhaf 
bir olaya denk düşüyor. Mekan Chilmark, Massachussetes. Tarih 27 Kasım 1973. Fox 12, kız kardeşi 
Samantha ise 8 yaşında. Kimse tam olarak ayrıntılari bilmiyor; ama o geceden beri Samantha yok ve o 
geceden beri Fox onu uzaylıların kaçırdığına inanıyor, Kız kardeşinin yardım çığlıklarını duyan Fox 
çok parlak bir ışığın kendisini paralize ettiğini ve bir 
sesin ona Samantha'nın güvende olacağını söylediği: 
ni anımsıyor. Yıllar sonra gördüğü bir rüyadan Sa: 
mantha'nın hâlâ yaşadığını çıkarıyor; ama tüm üğ- 


LE İN ANAN 


raşlarına rağmen onu bulmayı başaramıyor. Yine de 
hakkını yememek gerek; bir keresinde Kanada'da 
uzaylıların yönetimindeki bir merkezde küçük Samantha'nın klonuyla karşılaşıyor, ama hepsi o kadar. Aslını gören ya da duyan yok. 

Kardeşiyle yaşadığı bu olay Eox Mulder'ın tüm 
hayatını etkiliyor desek yanlış olmaz. Hatta o kadar 
ki onu tanıyanlar “Spooky” adını takıyorlar “ona. 
“Hayalet, “öcü? gibi sözcüklerden türetilen Spooky 
lakabı ona bu adı takan iş arkadaşlarının (arkasın- 
dan gülseler de) ondan ne kadar çekindiklerinin de 
bir göstergesi aslında. 

İş dışındaki hayatı hakkında çok az şey biliyoruz. 
Yıllar önce bir kadınla aşk yaşadığı aşikar; ama 
uzun zamandır hayatında özel biri yok. New York 
Knick ve Washington Redskins taraftarı. Buzlu çay 
içmeyi seviyor ve formunu korumak için hem 
koşuyor, hem yüzüyor. Klasik rock müzikten ve 
bilimkurgu filmlerinden keyif alıyor. Ateşten korkuyor ve bir de renk körü; kırmızıyla yeşili birbirine 
karıştıyor. 

Fox Mulder hakkındaki gerçekler bu kadarla 
sınırlı değil elbette; ama birazını da başka sayılara 
saklayalım istedik. 

Hem sırada Dana Scully var, değil mi? 


LAKABI, HAYALET-ÖCÜ GİBİ 
SÖZCÜKLERDEN TÜRETİLEN 
'SPGOOKY'. ALAY ETMEK İÇİN 
TAKILMIŞ OLSA DA ASLINDA 
ONDAN ÇEKİNİLDİĞİNİN KANITI 


O CNECE her salı 21:00 
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BOOMTOWN, ÇEKİL 
SEZON BÖLÜMLERİ 
YENİ SEZONDA YEN BEİ 


BÜYÜK FİNAL 
4 AĞUSTOS 


Boomtown, ABDde “gösterime girdiği ilk yıl 
(2002) televizyon eleştirmenlerinin gözdesi olmuştu. 
Peabody Ödülü'ne layık görülmüş, Emmy ve Humanitas ödüllerine aday gösterilmişti. 

Her bölümü 2 milyon dolara mal olan yüksek 
bütçeli; anlatım biçimi, türünün diğer örneklerinden 
farklı olan ve algılanması biraz “emek” gerektiren bu 
polisiye dizi, 7 milyon ABD'li televizyon seyircisini 
kendine bağlamayı başardı. Yapısı gereği “standart 
TV izleyicisi'nin alışık olmadığı bir yapım olan Boomtown, tüm olumlu eleştirilere karşın ABD'de yayıncı kurumu tarafından uzun süre “topun ağzında” 
tutuldu. Yayından kaldırılacağı ve devamının çekilmeyeceği yönünde yayılan söylentiler yıl boyunca 
devam etti. Televizyon dünyasının çok da alışık olmadığı bir durum söz konusuydu aslında. 


TEHDİT ALTINDA BİR YIL 

Bir yanda rating alan ve başarılı bir dizi, diğer 
yanda “bu yapım izleyiciler için çok? diyen bir yayıncı kurum; ancak Boomtown, onların tahmininden 
de “çoktu?” ve TV eleştirmenlerinin ısrarlı yazıları, 
NBC'nin “devam” kararı almasını sağladı. İkinci sezon bölümlerinin gösterilmeye başlanmasıyla birlikte eleştirmenlerin ne kadar haklı olduğu da ortaya 
çıktı. İzleyiciler, diziye hak ettiği ilgiyi gösterdi. 

Bu sonuç, TV yapımları adına bir dönüm noktası 
da sayılabilir. “İzleyiciler, onları da dahil olmaya çağıran karmaşık kurgusu olan yapımları değil; boş 


bile olsa izlenmesi kolay yapımları tercih eder” tezi, 
Boomtown sayesinde sarsıldı. İzleyicilerin ABD'de 
verdiği yanıt çok açık oldu. “İyi bir yapım sunarsanız, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” 


SANSASYONEL TRANSFER 

Her şeye karşın yayıncı kurumun eleştirilerini dikkate alan yapımcılar, dizinin ikinci sezonunda kadroyu zenginleştirmek için Vanessa Williams ile 10 
bölümlük sözleşme imzaladı. Detektif Katherine Pierce rolünde izleyeceğimiz Vanessa Williams, 1983 
yılında Amerika Güzeli seçilen ilk “Afrika kökenli 
Amerikalı” oldu; ancak bir erkek dergisinde yayımlanan erotik pozları nedeniyle tacını iade etmek zorunda kalan “sansasyonel” bir isim. Kadroya böyle 
bir ismi katarak, sorun çıkartmaya meyilli yayıncı 
kuruma “bir parmak bal” vermiş gibi görünüyor yapım ekibi. Diğer yandan Boomtown, her zamanki 
gibi devam ediyor. Aynı kurgusal yapı, aynı yoğunlukta öyküler ve çarpıcılığı ile... 

“Sansasyonel? olduğu için diziye dahil edilen Williams'a gelince... Bir olayla anımsanıyor olsa da Boomiown ekibine katılmayı hak eden bir isim aslın- 


da. Syracuse Üniversitesi Tiyatro bölümünden me- 


zun “okullu” bir oyuncu. Bir başka popüler isim Rebecca De Mornay ile Boomtozwn'un yeni sezonuna 
renk katan Vanessa Williams, setten gelen haberlere 
göre kırk yaşının da etkisiyle hareketli sahnelerin 
çekimlerinde bir parça zorlanmış o kadar. 
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ACİL SERVİS'İN 


MELEKLERİ 


ER'IN ZENGİN KADROSUNDA KADIN KARAKTERLER VARLIKLARINI 
HİSSETTİRİYOR. ÇEKİMLER SIRASINDA SETTE KADIN OYUNCULARLA 
ERKEK OYUNCULAR ARASINDA NELER YAŞANIYOR DERSİNİZ 


Tüm zamanların en iyi hastene dizisi ER'da kadın 
karakterlerden birinin travmatik bir sahneyi” çekmesi her seferinde “olay” oluyor. İster Sherry Stringfield (Dr. Susan Lewis), ister Julianna Margulies 
(anlaşılması güç başhemşire Carol Hathaway) ya da 
sıcakkanlı asistan Jeanie Boulet'yi canlandıran Gloria Reuben olsun, sonuç fark etmez... 

Provalar boyunca “sarsıntı geçiren, ağlayıp bağıran kadın oyuncuya, mümkün olan en az sayıda erkeğin bulunduğu setteki herkes tempo tutar: 

“Piliç travma! Piliç travma!” 

Yüzüyle, koyu kaşları ve ona yakışan bukleleriyle 
1940'ların akirislerini anımsatan Margulies “Piliç 
travmalarının en özel travmalar olduğunu” söylüyor. “Boşa harcanan zaman ya da gecikme olmuyor. 
Çok daha rahat konsantre olabiliyoruz. Bir sonraki 
gün, yaşanan provanın esprileri yapılıyor; erkek 
Margulies'in söylediğine 
göre, en sık kurulan cümlelerden biri şu: “Bir piliç 
travma sahnesini sadece 45 dakikada çektik, siz erkekler bunu asla başaramazdınız!” 


oyunculara laf atılıyor.” 


MERAKLI ERKEKLER 

Warner Bros'ta yemek molası sırasında, kadın 
oyuncular dışarıda güneşin tadını çıkartırken gerçekleştirilen bu sohbet ABD'de her hafta yaklaşık 
37 milyon kişi tarafından izlenen TV'nin en önemli 
dramalarından ER hakkında ilginç anektodlar aktarılıyor. İlk yayınlandığı yıl 23 dalda Emmy'ye aday 
gösterilen dizi, 8 dalda bu ödülü kazanarak benzersiz bir başlangıç yapmıştı. 

(ER'ın ilk sezonlarındaki bir döönemde yapılmış 
ve çevirisini okuduğumuz bu röportaj-gözlem yazısının ardından geçen yıllar boyunca her sene 
Emmy'nin en önemli adayları arasında yer almaya 
devam eden dizi, her yıl ödüllerden payına düşeni 
almasını da başardı.) 

ER erkekleri de sohbet esnasında aynı ortamdalar. Anthony Edwards (Dr. Mark Greene), bir başka dergi ile röportaj yaparken, George Clooney (Dr. 
Doug Ross, sorunlu yakışıklı doktor), Erig La Salle 
(Dr. Peter Benton, kendini beğenmiş, gergin cerrah) 
ve Noah Wyle (Dr. John Carter, duygusal genç 
adam) ise yakınlarda bir masada oturmaktalar. 


ER'in kadın karakterleri günlük yaşamın tam ortasındalar, 
hayat kurtarıyorlar, evden işe, işten eve otobüsle, metroyla 
gidip geliyorlar, problemli aileleri var ve günün sonunda 
birçoğu evine yalnız dönüyor. 


Stringfield: İşte yine buraya bakıyorlar. Bu durum 
onları geriyor. Ne zaman ki biz üç kadın bir araya 
gelip bir şeyler konuşalım, onlar uzaktan bakıp buna sinir oluyorlar. 

Margulies: Hepse aynı tepkiyi veriyor. “Bu kadar 
ne üzerine konuşuyorsuunuz? Ne, ne ne?” 

Reuben: Şimdi bakın. (Gerçekten de yakınlardaki 
masada bir tür rahatsızlık hissedilmekte.) 

Stringfield: Birazdan burada olacaklar. 

Margulies: Anthony'ye bakın, dil çıkartıyor. Gerçeği isterseniz, bu dördü, tanıdığım en tatlı, eleştiri- 
ye-en açık ve en duyarlı insanlar. Sette gerçekten erkekler ve kadınlar diye bir cepheleşme yaşanmıyor. 
Her biri feminen özelliklere sahip. Bu sette herkes 
birbirini anlamaya çalışıyor ve her rolün hakkı sonuna kadar veriliyor. Ayrımcılık, erkek ya da kadın 
baskısı söz konusu değil.” 

Belki de her hafta milyolarca kişi tarafından izle- 


nen ER'in yakaladığı benzersiz başarıda bunun etkisi var. “ER karakterleri, özellikle de kadın karakterler karmaşık tipler” diye yapımcı, senaristlerden 
Lydia Woodward durumu özetliyor: “Diğer birçok 
diziye kıyazla, ER'da kadın karakterlere daha çok 
önm veriliyor, asla ikinci plana itilmiyorlar” 


GERÇEK KARAKTERLER 

Acil Servis'in melekleriyle yapılan sohbet uzadıkça uzuyor. Hani erkeklerin deli oldukları kadar var; 
bu kadar çok konuşacak şeyi nereden buluyor olabilirler ki... Biz de devamını gelecek sayılara bırakarak “yapımcı, senaristlerden Lydia Woodward'ın 
ER'in kadın oyuncularıyla ilgili tespitiyle noktayı 
<oyuyoruz “şimdilik? diyerek: 

“ER'ın kadın karakterleri çok seviliyorlar, çünkü 
onlar gerçek. İnsanlar da kendilerine benzeyen 


carakterleri izlemeyi seviyor.” 


'KADIN OLMANIN DEZAVANTAJI ŞİKAYETİ ER SETİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL, 
HATTA KADIN OLMANIN AVANTAJLARI DAHA FAZLA 


her cuma 21:00 


Onun için Jack Malone (Anthony La Paglia), Sa- 


mantha Spade (Poppy Montgomery), Danny Tay. o reklerini açıyorlar, ilk ım istedikleri kişi 6 olu” 
lor (Enrigue Murciano), Martin Fitzgerald'dan (yor. Jacl'ten hiç korkm Yrıyla ekibi olumsuz 
(Eric Close) oluşan ekibin, vazgeçilmez bir parçası, (etkilediği zaman uyaran kişi de o. Jack da kızı Hanhatta Jack'in sağ kolu denebilir. Denge sağlıyor, o nahile ilgili sorunlarını bir tek ona anlatıyor. Yeni, 
Jack hassas işlerde ona güveniyor. Ekip içinde so- (yetme kızlarla ilgili olaylara genellikle o el koyüyor. 
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7. SEZON TEKRAR 
CN 


www.cnbce.com , 1-18 Ağustos 
hafta içi hergün 24:00 


SON SAVAŞ 


BUFFY THE VAMPIR SLAYER'DA BÜYÜK FİNALİ İZLEDİK. ANGEL'IN DÖNDÜĞÜ, 
SPIKE'IN KAHRAMANCA KENDİNİ FEDA ETTİĞİ VE TÜM KIZLARIN BİRER 
AVCIYA DÖNÜŞTÜĞÜ FİNALİN DEĞERLENDİRMESİ 


SEZON / 


Yazan: Joss Whedon > kararı alır. Willow olağanüstü bir performans sergi- 
Yöneten: Joss Whedon 7 leyerek bütün kızlara avci gücü verir. En tehlikeli 
İlk yayınlanış tarihi: 20 Mayıs 2003 (ABD) vampirlerin karşısında, artık çok sayıda “slayer” var- 
12 Haziran 2003 (İngiltere) dır. Şiddetli çatışma, Cehennem Ağzı'nın tamamen 
i kapanması, The First'ün de yok olmasıyla sonuçla- 

Kısa Özer: Buffy ve Scoobieler, The First'ün ubar- — nır. Bir de çok büyük bir sürprizle tabii. 


vamplardan oluşan ordusuna karşı saldırıya geçme & İyimi?: Sıkı kavga sahneleri, birkaç önemli şok ve 


sürpriz gelişmeyle iyi bir final. Devamının çekilmeyeceği düşünülürse, büyük finale yakışacak bir bö- 


lüm. Angelın çok hızlı ve kısa süre için görünüp, 
sonra yok olması bir düş kırıklığı yaratsa da izleyiciler için anlamlı ve düşünceli bir hareket olmuş. 
Son, çok açık değil, devam dizisi ya da filmine kapıaçık bırakmış gibi. 
İstatistikler: Buffy'nin adam dövmesi 2, sıkı öpüş- 


me 2, ubervamp toz olması sayılamayacak kadar 
çok, ölü sayısı 5. i 

Bir de bunlar var: Firefly adlı dizide Joss Whedonla birlikte çalışan Nathan Fillion (Caleb), yıllar 
önce Angel rolü için düşünülen isimlerden biriydi. 

En sıkı laf: Giles: “Çok saygı duyulan bir Gözcü'ydüm. Şimdi ise yaralı bir cüce gibiyim.” 

En sıkı an: O kadar çok ki! Kızların tamamı Avcı 
gücü kazanıyor ve ubervamp'ların canına okuyorlar. Buffy çatılardan koşuyor, hızla giden okul otobüsünün üstüne atlıyor ve bu sırada arkasında Cehennem Ağzı (ve Sunnydale) yıkılıyor. Şık bir çıkış! 


En göz yaşartıcı an: Buffy ve Spike'ın veda $ahnesi. (Buffy”nin Spike'a onu sevdiğini söylemesi.) 

En çarpıcı an: Spike'ın kendini feda etmesi, kısa 
süre sonra da Anya'nın ölüşü. 

Bölümün kahramanı: Spike, Willow, ve Buffy bu 
davada kahramanlık onurunu paylaşıyor. 

Bölümün kötü adamı: The First, hemen ardından 
da Caleb. 

Bu bölümü kaçırmamak için 5 neden: 1. Devamı 
olmayan final. 2. Angel dönüyor. 3. Spike'ın kahramanlığı 4. Avcılarla vampirlerin büyük savaşı 5. 
Buffy'nin “Haydi avı mitolojisini değiştirelim” 
konuşması. (Kaynak: Buffy The Vampire Slayer Magazine) 


19 Ağustos'tan itibaren 
hafta içi hergün 24:00 


Dördüncü sezonu, anlaşılmaz ve kindar Connor yüzünden, demir bir kafeste denizin dibine 
doğru giden Angel'in çaresizliği ile başlamıştı. 
Ağustos ayınun ikinci yarısında seçme bölümler 
izleyeceğimiz dördüncü sezonda Gunn ve Fred 
Hyperion Oteli'nde arkadaşlarına neler olduğunu 
düşünürken; Liliah Wesley'yi baştan çıkarımak 
için yoğun çabalarını sürdüredecek. 

Yakında CNBC-e'de de izleyeceğimiz beşinci 
sezonun ardından çekimleri sona eren Azgel'ın, 
dördüncü sezonu zorlu krizleri barındırıyor. Alışık olduğumuzdan çok daha süretle ve sürpriz gelişmelerle hüzün çöküyor Los Angeles gecelerine. 
Angel'ın en duygusal sezonlarından birini geride 
bırakuk. Son sezona hazırlık yapmak isteyenler, 
dördüncü sezonun en iyi bölümlerini Ağustos 
ayının ikinci yarısında hafta için her gece 24.00'te 


izleyebilir. 


ŞNECE her cumartesi / pazar 19:00 


SIMPSONLAR'IN EVİ 


SPRINGFELD 
KASABASI 
TARİHİ 

THE SIMPSONS BÖLÜMLERİ 
SIRASINDA VERİLEN BİLGİLER 
IŞIĞINDA SPRINGFIELD KASABASINI 


TANIYORUZ. BİR TARİHİ YOK MU 
SANIYORDUNUZ? 


1649'da Maryland'in, Sprynge-Fielde adlı bölgesinde yaşayanlar arasında iki aile vardı: Flanderlar 
ve Simpsonlar (5. Sezon 2. Bölüm). 1796'da İncil'in 
bir paragrafını yanlış anlamaları üzerine Maryland'den ayrılmaya karar verdiler. Hedef olarak 
kendilerine Yeni Sodom kentini seçtiler. (4/03) 


TARİHİ TARTIŞMA 

Yolculuğun sona erdiğini düşündükleri noktada 
grubun önde gelen iki ismi, Jebediah ve Shelbyville 
Manhattan arasında bir tartışma çıktı. “Buraya yerleşebilir, yeni hayatımızı kurabiliriz” diyen Jebediah'a, Shelbyville “Evet ve kuzenlerimizle evlenebiliriz” yanıtını verdi. “Ne alakası var, niçin kuzenlerimizle evlenelim ki” diye soran Jebediah'a Shelbyvillein yanıtı kısa ve netti: “Çünkü çok çekiciler!” 


(2/22) İşte ipler o gün koptu ve Jebediah'ın peşine N | gm 
takılan bir grup yeni evlerine doğru yola çıktı. dg 7 U 77 

Springfield Kasabası'nın temelleri de o gün atıldı. 
Bu güzel anın anısına bir limon ağacı dikildi. Limon, o gün için en tatlı meyveydi (4/13). Jebediah 
Obadiah Zachariah Jedediah Springfield (7/07) ön O © Nüfus: 30,720 (DABF17) 


SPRINGELELD'IN BUGÜNÜ 
e Rakım: 1582 (DABF17) 


derliğinde yeni kurulan Springfield kasabasında ha- e Resmi ağaç: Limon ağacı (2/22) 


yat başladı. Bir süre sonra aralarından bazıları elle- 


rindeki silahlar karşılığında yerlilerden mısır aldı. BAŞLICA İHRACAT 


Yerliler, yeni edindikleri silahlarıyla gelip, onları e Erimiş domuz yağı (8/10) 
vurdu ve ellerinden mısırları geri aldı (3/13). Bunun e Kükürt (8/19) 

üzerine Jebediah kütük ve çamurdan ilk hastaneyi © Sahte yanardağ lavı (9/15) 
inşa etti. (7/07) e Kutu (1/11) 
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BAŞLICA İHRACAT TELEFON NUMARALARI 

e Bira hammadesi (5/09) e 911 Acil Durum (7/7) 

e Mahkum (5/09) (Bu bilgiyi Homer'dan şöyle öğrenmiştik: 

e Çöp (5P3) “Santral Bana hemen 911'in numarasını verin!”) 
© 325-6753 Springfield Rasathanesi (2/11) 

KAMU KURULUŞLARI 8 369-3084 Büyükbaba Simpson (BABF21| 

e Springfield Nükleer Santrali (7/3) © 519-3444 Flanderlar (1/05) 

e Springfield Elektirik Şirketi (7/3) © 555-0001 Mr. Burns (4/01) 

© Springfield Barajı (4/14) © 555-0113 Simpsonlar (BABF20) 

6 Springfield Kablolu TV Kurumu (7/13) e 555-6754 Homer'ın iş numarası 7/15 
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? 
her pazar 24:00 


'YARAMAZ' ÇOCUKLARDAN 
YARARLI! SÖZCÜKLER 


SOUTH PARK'IN YARATICILARI TREY PARKER VE MATT STONE, HER ZAMAN 
'TERS' KONUŞMUYOR; 'DOĞRU' SÖZLERİ DE VAR 


Colorado'nun farklı iki köşesinde birbirinden habersiz iki genç adam, Irey Parker ve Matt Stone, 
Monthy Python adlı BBC yapımı skeçleri izleyerek 
büyüdü. Tuhaf bir yapımdı Monthy Python. Zaten 
iki genç de hiç normal sayılmazdı. Yıllar sonra yolları kesişti ve Monthy Python gibi düşük bütçeli yapımlara imza atmaya başladılar. Yılbaşında dağıtılmak üzere hazırladıkları The Spirit of Christmas 
adlı kısa animasyon öyle bir etki yarattı ki, çoğaltılıp elden ele dolaşmaya başladı. 

Central Park, bu iki gencin içindeki cevheri keşfetmekte gecikmedi ve onlara bir sipariş verdi. Sipa- 


riş üzerine hazırladıkları Sozx#h Park öylesine çarpıcı bir yapım oldu ki kısa sürede kült haline dönüştü. İşlerikleri konlar, jargonları tartışıldı; çünkü el 
atmaya çekindikleri hiçbir kuşu, kurum ya da tabu 
yoktu. Tartışmaların odağında hep bu aykırılıkları 
yer aldı. Oysa aynı ikili, aynı yapımda farklı mesajlar da veriyor. 

Karakterlerine “Meme sahibi olmak saçma bir 

durumdur” dedirten, çocukları Usame Bin Ladin ya 
da Saddam Hüseyin ile buluşturmaktan çekinmeyen Matt ve Trey, satır aralarında aileye, arkadaşlığa, aşka dair “duyarlı? ifadeler de kullanıyor. 
Hep “yaramaz çocuklar” olarak lanse edilen Trey 
Parker ve Matt Stone'un gözden kaçan 'duyarlı” 
repliklerini sunuyoruz bu kez. İster inanın, ister 
inanmayın bu sözleri de onlar söyletti 


her cumartesi / pazar 19:30 


ACCORDING 
TOJIM 


According To Jim, yumuşak bir aile komedisi. 
“Rahar bir baba, “daha çok düşünen? bir anne, 
ufak çocuklar ve renkli akrabalar... 

Set, genellikle ailenin evi mutlu sonla biten komik hikayeler... Buraya kadar her şey normal; fakat özellikle Jim ve Cherybin yalnız kaldıklarında 
gelişen öyle diyaloglar var ki According To Jim'i 
farklı kılıyor. Bu “aile” dizisinde sigara, alkol, seks 
üzerine konuşmalar ve hatta çeşitli dozda küfürler duymanız mümkün; ancak tüm bunlar “o evdeki çocuklar düşünülerek? öylesine kontrollü yapılıyor ki, TV başındaki: çocukların da 
anlaması mümkün değil. İşte 
According To Jimi farklı 
yapan da bu: Aile dizisiğ 
yaparken, yetişkinler dünyasını bütünüyle yok say- 


vi 
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SPONGEBOB SOUAREPANTIS 


SPONGEBOB YAZARLARINDAN PAUL TIBBITT, YAZARLIK MACERASINI VE 


SÜNGER KARAKTERİ ANLATIYOR 


SpongeBob için çalışmaya nasıl başladınız? 

Disney'de Nighimare Ned adlı bir şovda çalışıyordum. Şov bitince porfolyomu aldım ve CatDog'un 
başladğı Nickelodeon'a gittim. Asıl işim, ana karakterlerin arkasındaki karakterleri yaratmaktı. Bu işi 
bir yıl kadar yaptım. Böylece Nickelodeon'a dahil 
oldum. Araya giren bir ayrılıktan sonra, döndüğüm- 
de SpongeBob için yazmamı istediler. 
Ofiste yaşadığınız çılgınlıklar oluyor mu? 
Bu bir iş. Aslında çizgi maceralar yaratırken *normalden çok daha az” garip olay yaşıyoruz. Yüzde 90 
bölümü “sadece iş” diyebilirim. İşe gelirsiniz, oturursunuz ve çalışmaya başlarsınız. Arada beklenmedik 
bir espri ya da bir gariplik olabilir; ama diğer mesleklerden ne sık ne de az rastlanır bu duruma. 

Yazmaktan en zevk al akter hangisi? 


Ni 


CKELODEON 
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NICKELODEON KAHRAMANLARI HAFTA 
BOYUNCA SAAT 18.00'DE, HAFTA SONU 
10.00-13.00 ARASINDA CNBC-e'DE 


Mr. Krabs'ı seviyorum. İyi bir karakter olduğunu 
düşünüyorum. Fakat “yazmak için” Patrick en eğlenceli karakter; çünkü olağanüstü *aptal. Her defasın- 
da “ne kadar aptallaşabileceğini görmek eğlenceli 
oluyor. yi 

Başladığı güne göre SpongeBob geliştiğini ya 
da değiştiğini düşünüyor musunuz? 

Bölümler halinde sürekli yazdığınız herhangi bir 
dizide karakterlerin doğal bir tür evrim içinde olmaması mümkün değil. Aynı zamanda yazarın fikirleri 
de değişebiliyor. Öykünün genel yapısının da değişip, dönüşmesi de mümkün. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum, tam tersine tüm doğal 
olduğu düşüncesindeyim. 

Öyküler ve çizgi ğe de insanlar gibidir. 
Değişip, dönüşebili 


- SNOOPY 


her cumartesi / pazar 08:00 her cumartesi / pazar 09:30 

Alp Dağları'nın kızı Heidi, nerede yaşamak Bıraksalar, sonsuza kadar evinin çatısınzorunda bırakılırsa bırakılsın, masumiyetini da güneşlenebilecek tek köpek. 
korumayı başarabiliyor. Alp Dağları'nın kızı 
Heidi, nerede yaşamak zorunda bırakılırsa 


bırakılsın, masumiyetini korumayı 


VİKİNGLER 


her cumartesi / pazar 08:30 


Aslinda onlar savaşçı bir grup; ama 

savaştan o kadar uzaklar ki çıktıkları 
seferler bir tür komediye dönüşüyor. 
Keşke her savaşçı onlar gibi olsa... 

Aslında onlar savaşçı 


her cumartesi / pazar 09:00 

Bob Clampett tarafından yaratılan 
Tweety, kediler karşısında zafer duygusunu tadabilmiş tek kuş olarak 


biliniyor. 


THE MUPPE 


her cumartesi / pazar 18:30 


e İlk bölümün ünlü konuğu Ruth Buzzi ol 
lanmıştı; programdaki aksaklık nedeniyle Buzzi, ancak dördüncü bölüme dahil olabildi. Şovun ilk ko 
Şu olaraksa Juliet Prowse tarihe geçti. 

e The Muppet Show'un ilk dönemlerindi 
lü programa konuk olarak gelmek istemiyordüğE 
yaca ünlü dansçı Rudolf Nureyev'in konuk olarak 
tılması The Muppet Show için dönüm noktası oldu. 
Sonrasında Nureyev'in adının geçtiği bir şova katılmak için birçok ünlü sıraya girdi. : 

e Konuklardan Spike Milligan, programa Arapça ya: . 
zılı bir t-shirtle geldi. Çekimlerin yapılmasının ve 
programın -dağıtılmasından sonra yapımcılar fa - 
ler ki.t-shirt'ün üzerinde Arapça, uyuşturucu madde 
'esrar” yazmaktaydı. 
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2 BİN 600 BÖLÜMLÜK ÇİZGI ROMANI VE 260 MİLYON OKURU İLE 
DÜNYANIN EN ÇOK TANINAN KEDİLERİNDEN GARFIELD, YILLAR SONRA 


BEYAZPERDEYE SIÇRAMAYI BAŞARDI 


Dünyanın en tembel kedisi Garfield, sonunda 
gazete ve televizyonlardaki köşelerine sığmayıp 
büyük ekrana “zıplamaya” karar verdi. 

Jim Davis'in ünlü çizgi karakteri Garfield yönetmenliğini Peter Hewitt'in üstlendiği Garfield: 
The Movie ile 13 Ağustos'ta Türkiye'de de vizyona giriyor. Başrollerini Breckin Meyer, Jennifer 
Love Hewitt ve Stephen Tobolowsky'nin paylaştığı filmde, ünlü karakter Garfield'ı Bi/ Murray 
seslendiriyor. Filmin senaryosu ise Cheaper by 
Dozen adlı filmin senaryosunu da yazan Joel Cohen ve Alec Sokolow ikilisine ait. 


Garfield: The Movie adlı filmde Garfield'ın rahatı, eve alınan bir köpek yüzünden bozuluyor. 
Sahibi Jon Arbuckle'ı, Odie adlı bu yeni ev arkadaşından delice kıskanan Garfield, ona karşı kendince önlemler de alacak. 

Birgün ufak Odie kaybolunca da istemeye istemeye onu arayan ekibe katılmak zorunda kalacak. Yok olmasını istediği rakibini, şimdi bulmak 
için çaba harcamak zorunda kalan Garfield'ın, 
dünyanın en tembel kedisi olduğu düşünülünce 
bu arama işinin onu ne kadar sıktığını tahmin 


etmek gç değil. 


“KOPYA ÇEKEN' 
TELEVİZYONCULAR 


ABD'DE YAYINCI KURUMLAR ARASINDA 
BAŞLAYAN 'FİKİR HIRSIZLIĞI” 
TARTIŞMASI SÜRÜYOR 


Televizyon dünyasının önemli kurumları NBC, ABC 


ve Fox arasında “fikir hırsızlığı” üzerine ciddi bir tartışma yaşanıyor. NBC ve ABC, Fox şirketini, kendi 


yapmlarındaki fikirleri “çaldığı? iddasıyla itham etti. 
Fox'tan gelen yanıtta bunun “oyunun bir parçası” olduğu söylendi. 

Fox Entertainment Başkanı Gail Berman yaptığı 
açıklamada “fikirlerden kopya çekildiğini? kabul etmekle birlikte, “Bu, bütün kanalların kullandığı bir 
tekniktir, geçmişte kullanıldı, bugün kullanılıyor ve gelecekte de kullanılacak” diyerek bunun bir tür strateji 
olduğunu açıkladı. “Bunda yeni bir durum yok, rekabete dayanan bir sektörde çalışıyoruz” diyen Berman, 
yapımcıların “iş yapan” yeni yapımları izlediğini ve 
benzerlerini ürettiğini söyledi. 

NBC boksla ilgili bir reality şov olan T7e Contender'in yayına soktuktan iki ay sonra, Fox tarafından 
The Next Great Champ adlı benzer içerikli bir şov hazırlanmış; ABC'nin Wife Sıvap adlı, iki ev kadınının 
bir süre için evlerini değiştirdiği programının ardından 
da yine Fox tarafından Trading Spouses: Meet Your 
New Mommy adlı benzer bir program yayınlanmıştı. 


TV ELEŞTİRMENLERİNİ 
SEÇİMLERİ i 


ABD Televizyon Eleştirmenleri Derneği tarafından | 
geleneksel olarak düzenlenen Yılın Programları Yarışmasının sonuçları açıklandı. Mitchelle Hurwitz'in 
imzasını taşıyan, Jason Bateman, Jessica Walter, 
Portia De Rossi'nin paylaştığı Arrested Development En İyi Komedi Dizisi Ödülü'nü kazandı. En İyi 
Televizyon Dizisi dalında Altın Küre'ye da aday gösterilen Arrested Development, ilk bölümünden itibaren eleştirmenlerden olumlu not alıyor. 

Son dönemin bir başka parlak dizisi Angels In America da Televizyon Eleştirmenleri Büyük Ödülü'nü | 
kazandı. 


CHRIS CARTER 


THE X-FILES'IN YARATICISI, TV'DEKİ 
BAŞARILARININ ARDINDAN GÖZÜNÜ 


SİNEMAYA ÇEVİRDİ 

Chris Carter'ın The Paramount projesi olan A Philosophical Investigation adlı bilim-kurgu macerasını yazmak 
ve yönetmek için anlaşma yaptığı açıklandı. 


Yakın gelecekte geçen hikayede, ana karakter Scotland 
Yard'dan bir kadın detektif. Bir tür modern zamanlar sorununu ele alan yapımda Chris Carter, yine çok sevdiği 
sularda yüzüyor. 

Devletin gizli yürüttüğü ve açıklanması güç gelişmeleri 
takip edecek olan ana karakter, Carter hayranlarına 
çok da yabancı olmadıkları bir atmosfer sunacak gibi 
görünüyor. Genetik test yaptırmanın zorunlu olduğu bir 
dönemde geçen hikaye; devletin şiddete yatkın insanları tespit etmek için yürüttüğü büyük bir proje çevresin- 
de şekilleniyor. 


FİLMLERİN HORMONAL ETKİSİ 


KADINLAR DUYGUSAL FİLM İZLEDİĞİNDE HAMİLELİK SÜRECİNDE ETKİLİ 
OLAN PROGESTERON HORMON SEVİYELERİ YÜKSELİYOR; 
ERKEKLERİN İLACI İSE THE GODFATHER 2 


ABD, Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir (Madison Cownty gibi duygusal filmler izleyen ka- 


araştırmaya göre izledikleri filmler, insanların ruh (dın ve erkek denekler üzerinde yapılan araştırmahali üzerinde çok etkili oluyor. 77e Bridges of oda yumurtalıkta bulunan ve hamilelik sürecinde 
etkili olan progesteron seviyesinde yüzde 
10'a varan artışlar tespit edildi. 

Araştırmanın ilginç noktalarından biri, kadınlardaki testosteron seviyesinin 
duygusal filmler izlediklerinde değişme: 
mesine karşın, aynı “duygusal” filmleri iz- 
: leyen erkek deneklerde bu hormon seviyesinde ciddi ölçüde düşüş olması. 

Erkeklerin testosteron seviyelerini 
yükselten tür, suç ve aksiyon filmleri. 
Araştırma sonuçlarında The Godfather 
Il izletilen erkeklerde bu hormonun seviyesinin yüzde 30'a varan ölçülerde yükseldiği tespit edildi. Son sonuç ise, belgesel filmlerin kadın ve erkeklerde hormonlar üzerinde etkili olmadığı. 
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RADIO 4 VE 


NEW YORK 


RADIO 4, NEW YORK'UN YENİ DÖNEM GRUPLARININ EN ÖNEMLİLERİNDEN. 
GRUBUN BASÇISI VE VOKALİSTİ ANTHONY ROMAN, RADYO EKSEN'E RADIO 4 
VE YENİ ÇIKACAK ALBÜMLERİ HAKKINDA KONUŞTU 


Gotbam”la Stealing of A Nation arasındaki gelişmelerden bahseder misin? 

Gotham''da daha çok New York'la ilgili olaylar- 
dan bahsediyorduk. Siealing of A Nation'da ise daha çok Amerika'yı ilgilendiren konular var. Yani 
son albüm daha geniş bir bakış açısına sahip, yaşadığımız dünyayla ilgili duygularımızı da 
öğrenebilirsiniz. 

Disco Punk gibi belli kategorilerin içine sokulmaktan hoşlanmadığınızı biliyoruz; ama bir 
New York Sound'u olduğu da 
aşikar. Daba dans edilebilir 
ritmler. Bu New York Cabaret kanununa karşı yapılmış bir hareket olabilir 

mi? 
New York'un 
und'u var ve kesinlikle bu- 


bir s0- 


nun bahsettiğiniz kanuna 
karşı bir tepki olduğunu da 


söyleyebiliriz. Bu kanunla spesifik bir lisansa sahip 
olmanız gerekiyor ki müşteriler kulübe geldiği zaman dans edebilsin. Önce kimse buna aldırmıyordu 
ta ki Giuliani başa gelene kadar. Dans edilen kulüpleri bulup eğer lisansları yoksa kapatmaya başladı. 

New York'un bir sound'u var diyoruz, fakat bununla birlikte bahsedilen bütün gruplar birbirinden farklı. Örneğin Radio #Pun daha bas ritmleri- 


ne endekslenmiş sound'u var. Beğendiğin veya etkilendiğin bas gitaristleri kimler? 

New Order'dan Peter Hook, The Cure'dan Simon Gallup ayrıca New York'lu bir başka bas gitarist daha var LCD Soundsystem”le çalıyor Taylor 
o da oldukça iyi. 

Bu arada kendine ait bir plak dükkanın var. 
Sevdiğin ve müşterilerine de tavsiye ettiğin bir 
grup var mı? 

Brooklyn'de küçük ve çok sevimli bir plak dükkanım var. Roger Sisters*ı tavsiye ediyorum. 

Siealing of A Natiom'ın 6. şarkısı Nation bize 
Clashin Ghetto Defendant parçasını batırlatir. 


Doğru bir tespit. Siealing of A Nation'da daha — 
reggea ve ska etkileşimli şarkılar var. ROCK TARİHİNDE BU AY 


Bir turne sırasında Joe Sirummer'la da tanışma 
fırsatı bulmuştun. 
Üç kez karşılaştık kendisiyle. Reggea, Latin mü- 


ziklerinden The Clash'ten ve London Calling'in 
nasıl kaydedildiğinden, American Underground 
müziğinden bahsettik. Yaklaşık bir saat kendisiyle 
oturup konuşma fırsatı bulmuştum. Çok canayakın, yetenekli ve alçakgönüllü bir insandı. 

Bir Joe Sirummer iribute albümü için parça seslendirmenizi isteseler hangisini seçerdiniz? 

Daha önce Joe Strummer'ı Anma Gecesi'nde 


canlı çalmıştık. Aslında Magazine'in tribute albü Korkatık bir 


şey yok! 
Damon Gough 
2003 


münde yer almamız için teklif gelmişti. Ama biz 
kabul etmedik. Daha iyisini yapamayacağın sürece 
katılmanın bir anlamı yok diye düşünüyoruz. 

İlk grubun Garden Variety ile Radio 4 arasında Rockets Redglare'le çalışmıştın. Nasıl bir sound'u vardı, bu iki grup arasında bir köprü kurduğunu söyleyebilir miyiz? 

Yüzde yüz haklısın Rockets Redglare, Garden 


AYIN SÖZÜ 


Variety ile Radio 4 arasında bir köpü kuruyordu 
ve tarzı da 70lerde varlığını sürdüren reggea, 
punk grubu The Foots'a benziyordu. 

O zamanlar kız arkadaşın ve şimdi karın olan 
Suzanne'la birlikte çalıyordunuz Rockets Redglare'de. Kendisinin şu anda dahil olduğu bir proje 
varım? i 

Yok, kendisine gelen bir çok teklifi geri çevirdi. 

2 Son olarak Türk dinleyicilerinize söylemek iste- 
> diğin birşey varmı? 

Merhaba, yakında orada olacağız. 

Gülşah Güray 
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İSTANBUL'DA 


RADIO N101 


Ayça Şen Başkan 
Hafta içi her sabah 07.00-10.00 
arasında Ayça Şen Başkan, Radio 
N101'de uyanamayanları 
uyandırıyor, uyanıp da işe gitmeye 
çalışanlara trafiği çekilir kılıyor. 
Telefon şakaları, güne sıkı bir 
kahkahayla başlamanızı 
sağlayacak. 

Ayça Şen Başkan 'normal' bir 
program değil; en azından sabahın 
yedisinde iş başı yapmış birinden 
“normal” bir program beklemek de 
haksızlık olurdu. Uyanmak 3 
istemeyenler için “Onları çok iyi 
anlıyorum ve iksirini buldum” 
diyen Ayça Şen Başkan, bu iksiri 
sizle paylaşacak. İşinize doğru yol 
aldığınız saatlerde trafiği çekilir 
kılmak inanın mümkün. 


KISA HABER 


© U2'nun yeni albümü Vertigo'nun ham stüdyo 
kayıtları fotoğraf çekimleri sırasında kayboldu. 
e Maroon 5 01.22.03 Acoustic” adlı konser kayıtlarından 
oluşan albümü Avrupa ve 
Amerika'da piyasaya çı- 

« kardı. 

e Ray Charles'ın, aralarında gözlükleri de bulunan eşm7 yaları evsizler yararına açık artırma ile satışa sunulacak. 

e Duran Duran, 1968-1995 
arasındaki çalışmalarını Eylül'de piyasaya sürecek. 

e Robbie Williams, içinde iki 

yeni şarkısının da yer alacağı bir 

toplama albüm hazırlıyor. 


TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİ 
FREKANSINDA 


EN İYİ 5 


1. Keating & Rimes . Last Thing On My Mind 


DKeame Everybody's Changing 
3. Black EyedPeas ... .Let's Getlt Started 
A. İOS S10N0 e Super Duper Love 
5. NinaSsky&Jabba ....... Move ya Body 


FİLM MUZİKLERİ 


Radio N 101'de 8 Ağustos, Pazar günü, gün 
içinde en iyi film müziklerine yer verilecek. 
Film ve film müziği dendiğinde Ouentin Tarantino, Emir Kustrica ve Guy Ritchie'yi tabii ki 
anımsayıp, 90'lı yıllara damgasını vurmuş iki 
film müziğini de unutmamak gerek: 1996 yapımı Trainspotting ve 1994 Amerikan yapımı Natural Bor Killers. 8 Ağustos Pazar gününü not 
etmeyi unutmayın. 
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CARRINGTON. 
- Yönetmen: Christopher Hampton 
Oyuncular: Emma Thompson, Jonathan Pryce, Steve Waddington, Samuel West. 


- Yapım Yılı: 1995 


(1914-1932 yılları arasında İngiltere'de, Emma 
Thompson'ın canlandırdığı Dora Carrington ve Jonathan Pryce'in oynadığı gay yazar Lytton Sirachey'nin sıradışı aşkının konu edildiği filmde, ilişkilerinin filizlendiği ilk döneme dair bir sahne. 

Dora, bir tepenin üzerinde resim yapmaktadır. 
Lytton, kayalıkların arasından konuşarak gelir.) 
LYITON STRACHEY: Şöyle güzel bir Galli çocuk 
olmadığı kanaatine vardım. Eşi benzeri olmayan rüküşlerden başka bir şey görmedim. 

DORA CARRINGTON: Şehir dışında yaşamak güzel olmaz mıydı? Şehirlerden bıktım. 

LYITTON STRACHEY: Evet. 

(Yanına gelir) 

LYTTON STRACHEY: Belki de birlikte bir 

ev kurmalıyız. 

DORA CARRINGTON: Bunu söylerken sen 

ciddi miydin? 

LYITON STRACHEY: Evet, ciddiydim. Evet. 
DORA CARRINGTON: Hayır, hiç sanmıyorum. 
LYITON STRACHEY: Büyük ihtimalle. 

Neyse, zaten bunu karşılayamazdım. 

DORA CARRINGTON: Anlıyorum. 

LYITON STRACHEY: Özür dilerim. Ben bu konularda biraz düşüncesizimdir. Tıpkı bir zamanlar 
Vinginia Woolf'a evlenme teklif ettiğim gibi. 
DORA CARRINGTON: Seni geri mi çevirdi? 
LYTTON STRACHEY: Hayır, kabul etti. 
Korkunçtu! 

DORA CARRINGTON: Ya ben kabul etseydim? 
Sanırım bu da korkunç olurdu. 

LYITON STRACHEY: Hayır, öyle olacağını hiç 
sanmam. 

(Sahne biter. Aradan geçen günlerde Dora, sevgilisi 
Mark ile çok da istemeden bir cinsel deneyim yaşar. 
Dora yaşadığı deneyim sonrasında iyi bissetmemek- 


70 


Süresi: 117 Dakika 


tedir. Mark'a ayrılmak istediğini ve Lytton'a aşık olsöyler. Aşağıdaki sahnede, 
Lytton'a anlatmaktadır.) 

DORA CARRINGTON: Mark'a söylememin iyi 
olacağını düşünmüştüm. Devam etmesi çok zordu. 
LYITON STRACHEY: Ona neyi söylemenin? 
DORA CARRINGTON: Devam edemeyeceğini. 
Ben de söyledim. Sana aşık olduğumu da söyledim. 
(Lytton şaşırmıştır.) 
LYITON STRACHEY: Biraz romantik davranmıyor musun? Emin misin? 

DORA CARRINGTON: Romantiklik falan yok. 
LYITON STRACHEY: Mark ne söyledi? 

DORA CARRINGTON: Çok üzüldü. 

LYITON STRACHEY: Bu çok münasebetsiz bir 
şey. Ben çok yaşlı ve hastayım. Keşke gücüm kuvvetim yerinde olsaydı. 

(Dora, Lytton'ın dizlerinin dibine çöker. Çaresizlik 
içindedir.) 

DORA CARRINGTON: Önemli değil. 

LYTTON STRACHEY: Fiziksel konuları ne yapacağız? (Lytton, bu cümleyi kurarken aslında kabullenmiş gibi bir tavrı vardır.) 

DORA CARRINGTON: Bunu önemsemiyorum. 
LYITON STRACHEY: Ama önemsemelisin. 
DORA CARRINGTON: Bunu önceden düşündüm. 
LYTTON STRACHEY: Keşke zengin olsaydım. 

O zaman metresim olurdun. 

DORA CARRINGTON: Ne fark eder ki? 
(Dora'nın sesinde isyan vardır. Lytton daha fazla 
dayanamaz, koltuktan kalkar, yere Dora'nın yanına 
çöker. Onun ellerini ellerine alır, öper. Kısa bir 
öpüşmenin ardından sarılırlar. 

Bu sahnedeki gelişmelerin ardından birlikte yaşamaya başlayacaklardır. 17 yıl sürecek bir aşk, bu şartlarda devam edecektir.) 
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1 Ağustos 


13:00 - WHAT DİD YOU DO 
IN THE WAR DADDY 
15:30 - FRASİER 

16:00 - 1969 


FRASIER 


18:30 - MUPPET SHOW 


THE SIMPSONS 


ACCORDING TO JIM 


BOOMTOWN 


THEX - HLES 
23:00 - MTHOUTA 
TRACE 


SOUTH PARK 


00:30 - ACCORDİNG TO JIM 
01:00 -ER 
02:00 - BOOMTOWN 
X-HLES 
HOUTA TRACE 


2 Ağustos 
pazartesi 


RUGRATS 
18:30 - CATDOG 


FRASIER 


THE KING OF GUEENS 


MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


SCRUBS 


MANİFESTO 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


01:00 - MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


0500 - BUFPY THE 

VAMPİRE SLAYER 
THE KİNG OF 

CUEENS 

(06:30 - FRASIER 


3 Ağustos 
salı 


RUGRATS 
18:30 - SPONGEBOB 


FRASIER 


THE KING OF OUEENS 


MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


SCRUBS 
BOOMTOWN 
ROMANTIC COMEDY 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


01:00 - MALCOLM IN THE 
MİDDLE 

01:30 - SCRUBS 

0200 - BOOMTOWN 

0300 - ROMANTIC COMEDY 
0500 - BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 

(06:00 - THE KİNG OF 
GUEENS 

(06:30 - FRASIER 


4 Ağustos 
çarşamba 


RUGRATS 


18:30 - AHH! REAL 
MONSTERS 


FRASIER 


THE KING OF GUEENS 


MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


SCRUBS SCRUBS 


COME AND SEE 
(101 SIMOTRI) * 


00:30 - BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


01:00 - MALCOLM IN THE 
MİDDLE 

0130 - SCRUBS 
0200-ER 

03:00 - COME AND SEE 
(DI SIMOTRI) 

05:00 - BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 

E KING OF 


İS 
05:30 - FRASER 


5 Ağustos 
perşembe 


6 Ağustos 
cuma 


RUGRATS 


18:30 - TEENAGE 
ROBOT 


FRASIER 


THE KING OF GUEENS 


MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


CARRINGTON 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


01:00 - MALCOLM IN THE 
MIDDLE 

01:30 - SORUBS 
0200-24 

03:00 - CARRINGTON 
(0500 - BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 

(06:00 - THE KING OF 
GUEENS 

06:30 - FRASJER 


RUGRATS 


18:30 - AS TOLD BY 


FRASIER 


THE KING OF CUEENS 


MALCOLM IN THE 
LE 


MI 


SCRUBS 


WİTHOUT A TRACE 


THE DOGS OF WAR 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


01:90 - MALCOLM İN THE 
MİDDLE 

01:30 - SCRUBS 

02:00 - WITHOUT A TRACE 
03:00 - THE DOGS OF WAR 
05:00 - BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 

06:00 - THE KING OF 
OUEENS 

(06:30 - FRASİER 


7 Ağustos 
cumartesi 


THE SIMPSONS 


16:00 - ELGHT MEN OUT 


FRASER 
18:30 - MUPPET SHOW 


THE SIMPSONS 


ACCORDİNG TO JIM 


FRENCH 
LEUTENANTS 
WOMAN 


STILL OF THE NİGHT 


ACCORDING TO JIM 
TEKRAR 


00:30 - A BUCKET OF BLOOD 

0230 - THE SIMPSONS 

03:00 - FRENCH 

UEUTENANTS WOMAN 

05:00 - STILL OF THE NIGHT 
20 - MUPPET SHOW 


00 | 21:00 | 20:30 | 20: 


22 


00 


06:00 - 01:00 | 24 


CNEC-E aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


9 Ağustos 
pazartesi 


DOG 
- SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


RUGRATS 
18:30 - CATDOG 


18:30 - MUPPET SHOW 


THE SIMPSONS FRASIER 


THE KING OF GUEENS 
ACCORDING TO JiM 


MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


SCRUBS 


THEX - FİLES 
BOOMTOWN 


BUFFY THE 
SOUTH PARK VAMPİRE SLAYER 


0030 - ACCORDING TO JİM 01:00 - MALCOLM IN THE 
01:00 -ER MİDDLE 
0200 - BODMTOWN. 01:30 -SCRUBS 
(0300 -THEX -RLES 02:00 - THE X - FİLES 
0400 - WİTHOUT A TRACE (03:00 - STREETWALKERS 
(0500 - CARRİNGTON TEBRENJAROKİ 
(05:00 - BUFPY THE 
VAMP'RE SLAYER 
0500 - THE KING OF 
CUEENS 
(0630 - FRASİER 


10 Ağustos 11 Ağustos 12 Ağustos 
salı çarşamba perşembe 


ekonomi 


RUGRATS RUGRATS RUGRATS 


18:30 - SPONGEBOB 18:30 - AHH! REAL 18:30 - TEENAGE 
MONSTERS ROBOT 


FRASIER FRASIER 
SEZON FINALI 


THE KING OF OUEENS | THEKINGOFOUEENS | THE KİNG OF UEENS 


MALCOLM IN THE MALCOLM INTRE MALCOLM IN THE 
MIDDLE MIDDLE MİDDLE 


SORUBS SCRUBS SCRUBS 
SEZON FİNALİ 
— 


BUFFY THE BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER VAMPİRE SLAYER 


0100 - MALCOLM IN THE 01:00 - MALCOLM IN THE 01:00 - MALCOLM IN 
MIDDLE MİDDLE THE MİDDLE 

01:30 - SCRUBS 01:30 - SCRUBS 01:30 - SCRUBS 

(0200 - BOOMTOWN 0200-ER 0200-24 

(03:00 - HI, MOM! 0800 - SOLARIS 0300 - ABOUT LAST NIGRT 
0500 - BUFFY THE (0530 - FRASIER 03:00 - BUFFY THE 
YAMPIRE SLAYER VAMPİRE SLAYER 

06:00 - THE KING OF 0500 - THE KİNG OF 
CUEENS GUEENS 

(0630 - FRASER, (06:30 - FRASİER 


13 Ağustos 
cuma 


RUGRATS 


18:30 - AS TOLD BY 


FRASER 


THE KING OF CUEENS 


WİTHOUT A TRACE 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


01:00 -24 

02:00 - WITHOUT A TRACE 
03:00 - A DRY WHİTE 
SEASON 

(03:00 - BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 

06:00 - THE KING OF 
OUEENS 

0530 - FRASİER 


14 Ağustos 
cumartesi 


0700 - THE SIMPSONS 
0730 - MUPPET SHOW 
0800 - KEDİ 

0830 - VİKİNGLER 
09:00 - TWEETY 

10:00 - RUGRATS 

2X1 GÖSTERİM 
11:00 - AS TOLD BY 

11:30 - BAHHHİ REAL 
MONSTERS 

1200 - CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


18:30 - MUPPET SHOW 


THE SIMPSONS 


ACCORDING TO JIM 


THUNDERBOLT AND 
UGHTFOOT 


23:00 - AT CLOSE 
RANGE 


03:30 - THUNDERBOLT AND 
UGHTFODT 
05:30 - AT CLOSE RANGE 


15 Ağustos 


07:00 - THE SIMPSONS 


08:00 - HETDİ 
08:30 - VİKİNGLER 
0800 - TWEETY 
10:00 - RUGRATS 
2X1 GÖSTERİM 
11:00 - WILD 
THORNBERAY'S 

1130- MYLİFE AS 
A TEENAGE ROBOT 
1200 - CATDOG 
1230 - SPONGEBOB. 
SOUAREPANTS 


FRASIER 
18:30 - MUPPET SHOW 


THE SIMPSONS 


ACCORDING TO JIM 


SOUTH PARK 


(00:30 - ACCORDING TO JİM 
0100-24 

0200- ER 

(03:00 - BOOMTOWN 
04:00 - THE X - FİLES 

03:00 -ADRY 

WHİTE SEASON 


Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopa 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğre 


16 Ağustos 17 Ağustos 18 Ağustos 19 Ağustos 20 Ağustos 21 Ağustos 22 Ağustos 23 Ağustos 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 


07:00 - THE SİMPSONS 07:00 - THE SIMPSONS 


mz 07:30 - MUPPET SHOW 0730 - MUPPET SHOW 
: gp iz 0800 - KENDİ 0800 - KENDİ .— 
— e — e 0830 - VİKİNGLER 08:30 - VİKİNGLER em 
KR 0200 - TWEETY 0800 - NVEETY ee 
Oo O o 0830 - SNOOPY 0830 - SNOOPY o 
1000 - RUGRATS 10:00 - RUGRATS 
E— ee ye 2X1 GÖSTERİM 2X1 GÖSTERİM çe 
© o 1100 - AS TOLD BY 1100 -WILO — 
GİNGER TAORNBERAYS 
— EZ 1130 - BAHRİ REAL 1:30- MY UFE AS ko 
fab Ş ATEENAGE ROBOT Tİ 
1200 - CATDOG 12:00 - CATDOG lab 


1230 - SPONGEBOB 1230 - SPONGEBOB 


———— —— arm 


we 


44 Wer, 
£ ) Buhtensi 


RUGRATS 


18:30 - AS TOLD BY 


RUGRATS 


18:30 - AHH! REAL 
MONSTERS 


FRASIER FRASİER FRASIER THE SIMPSONS THE SIMPSONS 


THE KING OFOUEENS | HEKINGOFOUEENS | THEKINGOFOUEENS | THEKINGOFGUEENS | THEKINGOFGUEENS | ACCORDINGTOJIM ACCORDING TO JIM 


i e | S i e 
THEX -FILES BOOMTOWN WITHOUT A TRACE WITHOUT A TRACE | 


RUGRATS 
18:30 - TEENAGE 
ROBOT 


RUGRATS 
1830 - SPONGEBOB 


RUGRATS 
18:30 - CATDOG 


FRASIER 
18:30 - MUPPET SHOW 


RUGRATS 
18:30 -CATDOG 


18:30 - MUPPET SHOW 


THE KING OF GUEENS 


THEX - FILES 


HOW 1WON THE WAR 


SOUTH PARK 


23:00 - THE MIRACLE 


BUFFY THE BUFFY THE 


0030 - BUFFY THE WORKER 
YAMPIRE SLAYER VAMPIRE SLAYER VAMPİRE SLAYER 
| 00-28 in 0100-24 0100-24 0100-24 0100-24 0030 - ACCORDING TOJM | 0100-24 
ME e 0200 - BOOMTOWN 0200-ER 0200 -WMHOUTATRACE | | oz00-WWTHOUTATRACE 02:00 - THETERROR 0100-28 O200-THEX -PLES 
| 0800 - SPACE JAM 0500 - THE MİRROR 0800 - CM) HALL 1810 - SALVADOR 0330 - HOWIWON 0200 -ER 0800 - WAR OF BUTTONS 
| 0500 - BUFAYTRE 05:00 - BUFRY THE 0500 - ANGEL 0500 -ANGEL THEWAR 0500 - BODMTOWN 0500 - ANGEL 
EE STARR VAMPİRE SLAYER VAMPİRE SLAYER 06:00 -THEKİNE OF 0800-THEKING OF 0530 - THEMİRACLE 0400 -THEX - FİLES 0800 -THEKİNG OE 
| 0500 -THE KING OF 08.00 - THE KING OF OLEENS OUEENS WORKER 0500 - BIROMAN OUEENS 
Rİ OUEENS OUEENS 0630 - FRASJER 0530 - FRASER el 0630 - FRASER 


(06:30 - FRASİER 06:20 - FRASİER 


0) 


CNBC 


-e aylık yayın akışı 


24 Ağustos 25 Ağustos 26 Ağustos 27 Ağustos 28 Ağustos 29 Ağustos 30 Ağustos 31 Ağustos 
salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı 


13:00 - THE MIRACLE 


ia İRASER SON İ gano mmsDuTATRACE RIVALRY 


WORKER 2. 
1500 - FRASJER 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 1400 - FİLM 

2X1 ÖZEL GÖSTERİM 1600 - LOVE AT LARGE 1600 - COUPLING US 

16:00 - HOW 1WON THE 2X16ÖSTERİM 

WAR 1700 - THE SIMPSONS p 


2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


RUGRATS 
18: 
M 


RUGRATS 


18:30 - TEENAGE 
ROBOT 


RUGRATS in ESEK RUGRATS RUGRATS 


18:30 - SPONGEBOB 18:30 - AS TOLD BY 


:30 - AHH! REAL 
ONSTERS 


18:30 - MUPPET SHOW | 18:30 - MUPPET SHOW | 18:30 - CATDOG 18:30 -SPONGEBOB 


FRASIER FRASİER FRASLER FRASIER THE SIMPSONS THE SIMPSONS FRASİER 


THE KING OF OUEİ 


THE KING OF OUEENS | THEKINGOFGUEENS | THEKING OFOUEENS | THEKINGOFOUEENS | ACCORDINGTOJIM | ACCORDINGTOJIM | THEKING OF GUEENS 


24 2 7! yi 4 4 4 — 


BOOMTOWN ER WİTHOUT A TRACE WİTHOUT A TRACE FLOWERS INTHE 


TTC THE X - FİLES THE SIMPSONS 


THE 
BOOMTOWN 
TOTAL ASDUT Take Syn HIGH TIDE SIBLING RIVALRY 
23:00 - THEX - LES 
e 


ae ler e 130 - ACCORDING TO JIM ğa 

Ri KE SEŞ © :00 - THEX -E - BOOMTOWN 
li e ni 
ERO. A DANGERDIS - LOVE AT LARGE GEM). EKİNE O? e 
05:30 - FRASER 


BUTTERFLİES ARE 
FREE 


ANGEL ANGEL ANGEL 23:00 - A DANGEROUS 
WOMAN 


-4 0100-24 

-ER 02:00 - WİTHOUT A TRACE 

- STALKER 03:00 - SOMETHİNG 

- FRASIER TO TALK ABOUT 
El 


04 
0200 - WITHOUT A TRACE 
0300 - THE 

THOMAS CROWN AFFAİR 
05:00 - ANGİ 
- THE KING OF 


© 
© 


GUEENS 
06:30 - FRASIER 


- FRASIER 


:00 - 01 


06 


TATİLDE DE 


KİM NE VERİRSE BİZ 
ARTI İKİ TAKSİT DİYORUZ! 


31 Ağustos'a kadar 42 Worldtaksit işaretini 
gördüğünüz World Uye İşyeri seyahat acentalarına 
başvurarak, dilediğiniz tatile fazladan iki 
Worldtaksit'le çıkabilirsiniz. Diyelim normalde 

6 taksit; sizin Worldcard'ınız olduğu için 

6-2 yani 8 Worldtaksit! 


Kampanyadaki taksit adedi, Üye İşyeri'nin Worldcard'a uyguladığı 
standart taksit sayısı üzerinden hesaplanmaktadır. 

Bu teklif, -2 Worldtaksit işaretinin olduğu World Üye İşyerleri'nde en 
fazla 102 olmak üzere toplam 12 Worldtaksit'e kadar geçerlidir. 


world YAPI £ KREDİ . 


